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1958 de, halk komünlerinin kurulması için yurt çapında girişilen hareket Çin tarihinde çok önemli bir olaydır. 
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ile Mao Çe Tung'un yönetiminde, çok büyük bir tarım üretim kooperatifleri birliği biçiminde yaratılan halk komünleri, 500 milyondan fazla nüfusu barındıran köylük bölgelerde önemli bir sosyal dönüşüme yol açtı. Halk komünleri, son beş yıl içinde, büyük bir canlılık göstererek tarımsal üretimin artırılmasında, doğal âfetlere karşı savaşta ve sosyalizmin köylerde sağlam bir şekilde tutunup yerleşmesinde son derece önemli rol oynadı, ciddi denemelerden geçti ve başarıya ulaştı. Halk komünleri sisteminin sağladığı büyük faydalar sayesinde Çin'de tarım meselesine köklü bir çözüm yolu bulunduğu apaçık ortadadır. 


I. ÇİNDE EKONOMİK VE POLİTİK GELİŞMELERİN MANTIKİ SONUCU : HALK KOMÜNLERİ 


Bilindiği gibi en önemli meselemiz tarım meselesidir. 
Tarım ve endüstri alanları ile milli ekonominin öteki dalları arasındaki ilişkileri düzenlemede doğru ve sağlam yolu nasıl bulmalı? İşte sosyalist bir toplumda açıkça ortaya çıkan temel ekonomik mesele budur. 

Marks, kapitalist ekonomide, tarımla ekonominin öteki dalları arasındaki ilişkiler konusunda neler düşündüğünü defalarca açıklamıştır : “Tarım alanından büsbütün koparak endüstri alanına akan işçi sayısı, çiftçilerin kendi ihtiyaçlarından fazla ürettikleri ürünlerin miktarı ile orantılıdır” (*) “Sermayeden doğan her türlü artık değerin temelinde, tarımsal çalışmanın verimi yatmaktadır... Her toplumun, özellikle kapitalist üretimin temeli, işçinin kendi ihtiyacından fazlası için yaptığı çalışmanın ürünüdür” (**). 

Bütün bunlar gösteriyor ki, tarım, milli ekonominin gelişmesinde temel unsurdur ve kapitalist endüstrinin yapacağı hamle tarımsal gelişmeye bağlıdır. Özel mülkiyete dayanan kapitalist toplumlarda, tarımla endüstri arasında çözülmesi güç bir çelişki vardır. Kapitalist ülkelerde, milli ekonominin çeşitli dalları arasındaki dengesizliğin ve birbirini kovalayan krizlerin en önemli sebeplerinden biri, tarımsal gelişmenin endüstriye oranla geri oluşudur. 

Tarım, milli ekonominin gelişmesinde temel unsurdur. Bu kural, sosyalist toplumlarda daima geçerli midir? 
Evet geçerlidir ve hatta çok daha önemlidir. Rusya'da Ekim İhtilâlinden sonra Lenin şöyle diyordu : “Milletlerarası durumumuz düzeldikçe bütün politik meseleler aynı noktaya yönelmektedir : Ne pahasına olursa olsun tarım alanında verimi artırmak. Bu artış, endüstrimizin hızla gelismesine yol açacaktır” (***). 

Milli ekonominin planlı bir şekilde gelişmesi ve milli ekonominin çeşitli sektörleri arasında uygunluk sağlanması, sosyalist toplumlar için ekonomik bir kuraldır. Tarım- 


(”) Karl Marks : Artık değer teorisi. 
(58) K. Marks, Kapital, c. III. 
(855) V.İ. Lenin : “Moskova İli I. Tarım Kongresini Açış Nutku, 29 
Kasım 1921”, Bütün Eserleri, Cilt, 33. 
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la endüstri arasında sağlanacak uygunluk ise bunların en önemlisidir. Sosyalizmi kurmaya çalışan bir devlet, bu iki alan arasındaki ilişkileri öyle ayarlamalıdır ki, her ikisi sıkı bir işbirliği içinde bulunsun ve milli ekonomi, bütünüyle hızlı bir gelişme göstersin. 

Ayrıca şunu da eklemek gerekir : Şimdiye kadar, bütün sosyalist ülkeler, ekonomik düzenlerini kurarken emperyalist ülkelerin ekonomik ablukası ve askeri tehditleri ile karşılaşmışlardır. Onun için sosyalist ülkeler, kazandıkları zaferi sağlamlaştırmak ve üstelik dünya halklarının haklı dâvalarına yardım etmek istiyorlarsa ekonomik bagımsızlıklarını gerçekleştirmek ve öz kaynaklarına güvenme ilkesine sıkı sıkıya sarılmak zorundadırlar. Gayet tabii, ileri bir endüstri olmadan bağımsız bir ekonomi olamaz. Sağlam bir tarım temeli olmadan gene bağımsız bir ekonomi olamaz. Tarihteki tecrübeler göstermiştir ki, sosyalizmin kuruluşunda tarımın önemini kavramamak ve tarım meselelerinin çözümünü ihmal etmek, güçlü bir endüstri yaratmayı imkânsız kılar. Eğer tarım durgunlaşır, yadadaha beteri, durmadan kötüleşirse milli ekonominin çeşitli dalları arasındaki oranlar, uygunluklar bozulmak tehlikesiyle yüz yüze gelir, hatta endüstri bir an için, bazı alanlarda oldukça yüksek bir gelişme düzeyine ulaşmış olsa bile, ekonominin kuruluşunda büyük güçlükler ortaya çıkar, sosyalizmin kuruluşunda hiç bir ilerleme- ye imkân kalmaz. 

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Mao Çe Tung, tarıma daima büyük bir önem vermişlerdir. Devrimci savaş yıllarında olduğu gibi Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra da milli ekonomide tarıma en büyük yeri vermişler ve tarımla endüstri arasındaki ilişkiler meselesini doğru bir çözüme bağlamışlardır. 

İhtilâlde ve sosyalizmin kuruluşu sırasında Mao Çe Tung, sosyalist endüstrileşmenin, sosyalist tarımsal gelişmeden bağımsız olarak ve tek başına gerçekleşemeyecegini, ağır endüstri, hafif endüstri ve tarım alanlarında sağlanacak ilişkilerin doğru düzenlenmesi gerektiğini, tarımın ve hafif endüstrinin gelişmesine özel bir dikkat gösterilmesi lüzumunu defalarca hatırlatmıştır. “Çin büyük bir tarım ülkesidir. Halkının yüzde sekseni köylüdür.. Endüstrinin gelişmesi, tarımsal gelişmeyle aynı zamanda olmalıdır. Ancak bu şekilde davranılırsa endüstri ham madde ve pazar bulabilir ve kuvvetli bir endüstri yaratabilmek için gerekli sermaye toplanabilir... Eğer tarımımız, hafif endüstrinin büyük ölçüde ilerlemesine yol açacak elverişli bir tarzda gelişirse bundan bütün milli ekonomi yararlanacaktır. Tarımla hafif endüstrinin gelişmesi, endüstri mallarına pazar ve satış imkânı sağlayacak, ağır endüstri için sermaye birikimine yol açacak, böylece ağır endüstri daha hızlı gelişecektir” (*). 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, sosyalizmin kuruluş süresince geçirilen tecrübelere dayanan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Mao Çe Tung, tarımı temel etken, endüstriyi ise yön verici etken kabul ederek milli ekonominin gelişmesini sağlamışlardır. Bu demektir ki, bir ülkede sosyalizmin kuruluşu, hareket noktası olarak tarımsal gelismeyi ele almalı, milli ekonominin gelişmesi için yapılacak plan ise şu sırayı öngörmelidir : Tarım - hafif endüstri - ağır endüstri. Ayrıca endüstrinin çeşitli dallarında yürütülen çalışmalar, tarımı milli ekonominin temel unsuru kabul eden politikaya ayak uydurmalı, bu temele dayanan ve gittikçe gelişen bir endüstri sistemi yaratmalıdır. Böyle bir politikanın uygulanışı ülkede tarım üretiminin hızla artırılmasını sağlamakta, bu da şehir ve köy halkının gittikçe artan yiyecek ve tarımsal ürün ihtiyacını daha çabuk karşılamak imkânı vermektedir. Aynı zamanda ta- 


(#) Mao Çe Tung : Halkın İçindeki Çelişmelerin Doğru Çözüm Yolu. 
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rımla endüstrinin bir ahenk içinde gelişmesini sağlamaktadır. Tarım geniş bir pazar açarak endüstriye hem ham madde, hem de yatırım sermayesi sağlamakta, buda endüstrinin gelişmesini hızlandırmaktadır. Endüstrinin hızlı gelişmesi tarıma güçlü bir destek sağlamakta, tarımı modern araçlarla donatmakta ve tarımın makinalaşması için elverişli ortamı yaratmaktadır. Böylece endüstri kendisine düşen, ekonomiye yön verici rolü daha iyi oynamaktadır. Kısaca milli ekonominin temeli güçlü bir tarıma ve yön verici etken olarak ileri bir endüstriye dayanırsa ve bunlar arasında sağlam bir uyum ve işbirliği sağlanırsa, milli ekonominin tümüne birden çok hızlı ve ahenkli bir gelişme sağlanmış olur. 

Sosyalizmin kuruluşundaki uygulamalar ve tecrübeler, Mao Çe Tung tarafından ileri sürülen bu görüşün doğruluğunu ispatlamıştır. Bu politika, sosyalist bir rejimde, tarım ile endüstri ve ekonominin diğer sektörleri arasında var olan iç ilintileri gerçek biçimde ortaya koymaktadır. 

Sosyalist bir ülke tarım meselesine esaslı bir çözüm yolu bulabilmek için nasıl bir yol tutmalıdır? Milli ekonominin dayanağı rolünü gerçekten oynayabilmesi için ne yapmalıdır? Bir kere, küçük köy ekonomisini yaşatmak kesinlikle söz konusu değildir. Büyük ölçüdeki kapitalist tarım usulüne gelince o da sosyalizmle bağdaşamaz. Bütün sosyalist ülkelerin tutacağı ortak yol, tarımı kollektifleştirmektir. Partimiz, tarımı sosyalist bir düzene sokma yolunu tutmuş ve büyük ölçüde bir sosyalist tarım düzeni kurmaya çalışmıştır. Tarımı degiştirmek için Partinin tuttuğu temel yol, önce tarımı kollektifleştirmek, sonra bu temele dayanarak, sulama işlerine girişmek, kimyasal gübre ve ilâç kullanılmasını yaygınlaştırmak, makinalaşmayı ve elektrifikasyonu sağlamaktır. Oldukça kısa bir zamanda 110 milyon köylü ailesi bireysel tarımdan kollektif tarıma geçmiş ve köylerde tarımsal kooperatifleşme gerçekleştirilmiştir. Bunun için, toprak ağalığına son veren tarım reformundan hemen sonra örnek kooperatifler kurulmuş ve bunlara bakılarak kooperatifler yaygınlaştırılmıştır. Bu arada daha ılımlı geçiş biçimleri de denenmiş, geçici ya da sürekli imece ekiplerine yer verilmiş, birçok küçük ve büyük tarım üretim kooperatifleri yaratılmıştır. 


Tarımın kooperatifleşmesi, tarımsal üretimin gelişmesini büyük bir hızla artırmış; tahıl, pamuk ve diğer ürünlerin üretimini görülmemiş bir düzeye çıkarmış, milli ekonominin tümüne yeni bir hamle kazandırmıştır. Milli ekonominin geliştirilmesi için yapılan ilk beş yıllık planın tamamlanmasıyla Çin, sosyalist endüstrileşmenin ilk sağlam temelini atmış oldu. Böylece endüstri, tarıma önemli bir destek sağlama imkânına kavuştu ve Çin tarımının gittikçe modernleşmesi için gerekli maddi koşulları yarattı. 1958 de, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi gene! doğrultuyu ortaya koydu : Bu doğrultu, elden gelen bütün çabayı harcamak ve göstermek, nicelik, çabukluk, nitelik ve tutumluluk kurallarını göz önünde tutarak sosyalizmi kurmak için daima ilerlemektir. 


Bu hareket, sosyalizmi kurmak uğrunda halkın heyecanını büyük ölçüde artırdı. Böylece Çin'de sosyalizmin kuruluşunda ilk büyük hamle yapılmış oldu. Geniş köylü yıgınlarının kooperatifleşme hareketi büyük bir hız Kazandı. Bütün köylüler, ağız birliği etmişcesine tarımın büyük ölçüde modernleştirilmesini ve bunun için gerekli temellerin atılmasını, çeşitli ürüne dayanan bir ekonomi geliştirilmesini ve Çin tarımının geri kalmışlıktan kurtarılmasını istiyorlardı. 


Bu koşullar altında, oldukça küçük, kollektif, ekonomik bir örgüt olan tarım üretim kooperatifinin imkânlarının çok sınırlı olduğu ve bazı çelişmeler içinde bulundugu ortaya çıktı. Örneğin : Bir yanda, karşılıklı yardıma, 


10 


imeceye ve büyük sulama tesislerinin kurulabilmesi için büyük ölçüde kooperatifleşmeye ihtiyaç var, halbuki öte yanda bütün tarım üretim kooperatifleri küçük. Bir yanda, doğal kaynakları çeşitli yönden işletmek ve çokyönlü bir ekonomi geliştirmek gerekmekte, öte yandan tarım üretim kooperatifi tekyönlü bir ekonomi tutturmuş bulunmakta. Gene, tarım üretim kooperatifleri arasında sıkı bir işbirliği yapmak gerekmekte, halbuki bunların yönetimleri ayrı. 

Bunlar ve bunlara benzer diğer çelişmeler, tarım üretim kooperatiflerinin oldukça dar çerçevelerinin zorunlu kıldığı sınırların aşılmasını gerektiriyordu. Bu celismelere bir çözüm yolu bulabilmek için, ülkenin birçok yerlerindeki köylü yığınları, kendi tarım üretim kooperatiflerini birleştirip büyütmek hareketine giriştiler. Hatta bazı yerlerde daha da ileri gittiler, kooperatifler federasyonu kurdular. Bu federasyonlar halk komününün ilk özelliklerini taşımakta ve onun ilk taslağını meydana getirmekteydi. 

Yığınların giriştiği bu deneylerin ve yeniliklerin dogurduğu sonuçları gözden geçiren Parti Merkez Komitesi ve Mao Çe Tung, köylük bölgelerde halk komünlerinin kurulması kararını aldılar. O andan itibaren halk komünleri hareketi, tek bir yönetim altında, milli ölçüde hızla gelişmeye başladı. Geniş alanları kaplayan halk komünleri çeşitli ekonomiye dayanmaktadır : Genel tarım, ağaç yetiştirme, hayvancılık ve diğer yardımcı tarım kolları gibi. 
Ayrıca mahalli hükümet yönetimi ile komün yönetimi birleşip kaynaşmıştır. Böylece halk komünleri Çin'de köylük bölgelerde yepyeni bir sosyal düzen haline gelmiştir. 

Halk komünlerinin ortaya çıkışı tesadüfi bir şey degildir. Çindeki politik ve ekonomik gelişmelerin mantıki bir :sonucudur. 

Halk komünlerinin doğuşu, tarımdaki üretici güçleri geliştirmek, tarımı modernleştirmek, sosyalist kollektif ekonomiyi yerleştirip sağlamlaştırmak için daha emin ve güvenli bir yol açmış oldu. 


II. GÖRÜLMEMİŞ ÜSTÜNLÜK - BÜYÜK BAŞARI 


Halk komünlerinin doğuşundan beri geçen beş yıl içinde Çin köylerinde büyük değişiklikler oldu. Bütün Çin'de olanlar Kuangtong'da da oldu. Komünlerin gösterdiği canılık ve hareket tarım üretimini büyük ölçüde artırdığı gibi köylülerin maddi ve kültürel hayatını yükseltti ve halkın zihniyetinde önemli değişiklikler meydana getirdi. Bu beş yıl içinde Kuangtong eyaletinde, olağanüstü genişlikte iki büyük doğal âfet oldu. 1959 da büyük sel baskınları ve 1963 de korkunç bir kuraklık görüldü. Fakat halk komünleri sayesinde bu iki büyük doğal âfetin üstesinden gelindi. Hatta o derecede ki, 1963 yılında, 8 - 9 ay yağıştan yoksun kalan bu eyalette üretilen tahıl miktarı, 1962 yılına göre 550 milyon kilo daha fazla oldu. 16 il ve belediye bölgesinde, 1963 yılında dönüm başına elde edilen pirinç, 
1956 - 1957 için tarımı geliştirme programıyla öngörülen 
600 kiloya ulaştı, hatta onu aştı. Endüstri bitkileriyle hayvancılık alanlarında da ciddi artışlar kaydedildi. Şeker kamışı ve jüt üretimi 1962 ye göre yüzde seksen, domuz üretimi yüzde otuz dört artış gösterdi. 

Bu olağanüstü gelişmelerin hikmetini nerede aramalı? Bütün bunlar, herkesin gözü önünde işleyen halk komünlerinin sağladığı büyük faydalar sayesinde gerçekleşmiştir. Halk komünleri büyük işlerin kotarılmasına yol açmıştır. 

1. Birincisi, büyük ölçüde sulama tesisleri yapımına başlandı. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde makinalaşma ve elektrifikasyon işlerine girişildi. Tarım üretimi alanında 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derhal önemli bir düzelme görüldü. Kuangtong eyaletinde, su hacmi 30 milyar metreküpü bulan, irili ufaklı 90515 (doksan bin beş yüz on beş) sulama tesisi yapıldı. Elektrik üretmek ve su taşmalarını önlemek için göletlerden akıtılan sular bir tarafa bırakılacak olursa, yalnız sulama için harcanan suyun miktarı 14 milyar metreküpü bulmaktadır. Sulama işleri için kullanılan büyük boy göletlerin sayısı 22, orta boy göletlerin sayısı ise 173 tür. 1 büyük ve 18 
orta boy gölet 1957 yılında yapılmış, bütün geri kalan göletler halk komünleri kurulduktan sonra yapılmıştır. Bugün Kuangtong eyaletinde, tamamı halk komünlerinin emrinde olmak üzere 246 700 beygir gücünde elektrikli sulama ve kurutma düzenekleri, (tertibatı) ayrıca 135 900 beygir gücünde otomatik sulama ve kurutma düzenekleri bulunmaktadır. Bunların yüzde sekseni halk komünlerinin kuruluşundan sonra sipariş edilmiştir. 

Suyun biriktirilmesi, tarımsal üretimin can damarıdır. Bu sulama çalışmaları, tarıma yepyeni bir görünüş kazandırdı. Kurtuluştan sonraki ilk yıllarda bu eyaletin sulanabilir topraklarının büyük bir kısmında bile üretim tamamen hava koşullarına bağlı idi. Sulanabilen topraklar 
6 -7 milyon dönümden fazla değildi. 1957 de 10 milyon dönüme, 1963 de ise 16 milyon dönüme yükseldi. Bugünkü sulama tesisleri için gerekli bütün yardımcı tesisler tamamlandığı ve hepsi birden düzgün bir şekilde çalışmaya başladığı zaman, sulanması garanti altına alınan toprak miktarı 20 milyon dönümü bulacaktır ki, aşağı yukarı sulanabilir arazinin yüzde doksanı demektir. 

Şu son yıllarda, aynı zamanda hem sulama, hem de kurutma işlerini içine alan su biriktirme işlerinin, büyük ölçüde elektriğe bağlı mekanik düzeneklere kavuşturulmuş olmasından başka tarım alanında da kısmi bir makinalaşma gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Traktörlerin ve yeni tip tarım âletlerinin kullanılışı oldukça önemli artışlar göstermiştir. 
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2. İkincisi, plana uygun olarak tarım usulleri de büyük ölçüde ıslah edildi. Tarım usullerinin ıslahı yolu ile tatim üretiminin artırılması daima köylülerin ortak dileği olmuştur. Halbuki bireysel tarımda bunu sağlamaya imkân yoktur. Karşılaşılacak tehlikeler büyük ve yenilmesi güç olduğu, bireysel tarımın kendisi de çok zayıf olduğu için, hatta tarım kooperatifleri için bile büyük ölçüde bir reform hareketine girişmek imkânsızdı. 

Ama, halk komünlerinin kuruluşundan beri, kuvvetlenmiş bir iş gücü ve mükemmel sulama tesisleri sayesinde, bütün bölgelerde, yeni tarım usullerini başarıyla ve çok sayıda denemek imkönu doğdu. Birçok ilçelerin ve bucakların pek çok tarım uzmanı vardır. İlçelerin, bucakların çoğunda tarım istasyonları kuruldu. Bu istasyonlar, sıra usulü ekim ve dikimde, en iyi tohum cinslerinin araştırılmasında ve yaygınlaşmasında, toprağın ıslahında, tarım usul ve sistemlerinin yenilenmesinde büyük rol oynadılar. 
Bu çabalarını başarı ile sona erdirdiler. Bazı bölgelerde, büyük çabalar harcanarak, iyi cins pirinç tohumu ekilmesi ve bu iyi cinslerin yaygınlaşması bakımından çok iyi 50- nuçlar elde edildi. Pek çok ilçelerde, ilçe çapından en küçük köylere kadar öyle bir sistem yaratıldı ki, uzman bir kişi sırf tohum işleriyle görevlendirildi ve bu tohumların yetiştirilmesi için özel tarlalar ayrıldı. Tohumların ıslahı ve ıslah edilen tohumların ekimi ve yaygınlaşması bir kütle hareketi halini aldı. Örneğin, eyalet içinde erken ekilen pirinçlerin bir sürü kusuru vardı. Bütün zorluklara rağmen, şu son yıllarda bu konuda yapılan çalışmalar sayesinde, ilin çoğu bölgelerine iyi cins erken pirinç tohumları sağlanmış ve erken pirinç üretimi artırılmıştır. 

Tarım kooperatifleri aşamasında, pirinç ekiminde daha verimli bir dizi usulü geliştirilmeye çalışılmış ise de geniş ölçüde gelistirilmemisti. Halk komünlerinin kurulusundan sonra, enerjik bir hamle ve dirayetli bir yönetimle, tarım teknik istasyonlarının sağladığı bilgi ve deneylerin de yardımı sayesinde, kullanılan tohum çeşitlerine ve değişik ekim bölgelerine elverişli sıkışık dizi usulleri bulup geliştirmek mümkün oldu. Sıkışık dizi usulü ile pirinç ekimi artık köylüler için olağan bir usul haline geldi. Bugün bu usul eyaletin tamamında uygulanmaktadır. 

3. Üçüncüsü, halk komünlerinin birleşik yönetimi ve genel planlaması sayesinde, kaynaklardan hakkıyle ve en iyi şekilde faydalanıldı. El emeği ve toprak en verimli şekilde kullanıldı. Mahalli ihtiyaçlara cevap veren ve çeşitli ürüne dayanan bir köy ekonomisi gelişerek temel ve yardımcı tarım kollarında genel bir artış sağladı. Burada apaçık şu değer göstergesi karşısında bulunuyoruz: Tarım kendisini küçük çiftçiliğin dar sınırlarından yavaş yavaş kurtarmasını bilmiştir. Şu son yıllarda, eyaletin birçok bucak ve köylerinde, çalışma kümeleri, üretim alanında mükemmel tedbirler almaktadırlar. Ticari ürünler zıkaran bölgeler, çabalarını yiyecek ürünleri üretmeye, hayvancılığı geliştirmeye yönelttiler. Endüstri bitkileri yetiştiren bölgeler, büyük ölçüde yerfıstığı ve şeker kamışı yetiştirmekle beraber tahıl üretimine de önem verdiler. Şehirlerin yakınındaki çiftlikler çabalarını, sebze, kaz ve ördek üretimini artırmaya yönelttiler. Bir taraftan da fazla el emeğinin kısa mesafeli taşıma işlerinde ve diğer mevsimlik işlerde kullanılması için gerekli tedbirleri aldılar. 

Tarım kooperatifleri aşamasında, çeşitli kooperatiflerin toprakları birbirine girdiğinden, bu durum büyük sulama tesislerinin yapımını, makinalaşmayı, elektrifikasyonu ve bunlardan verimli şekilde faydalanmayı güçleştiriyordu. Birçok bölgeler daha o zaman bu meseleleri çözmek istediler, ama kooperatifler arasındaki görüş ayrılıkları yüzünden hiç bir sonuca varamadılar. Halk komünleri kurulduktan sonra topraklar elverişli şekilde bölüşüldü. Bu 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da meselelerin memnunluk verici tarzda çözümüne imkân verdi. 

4. Dördüncüsü, karşılıklı yardım ve işbirliği zihniyeti geliştirildi. “Herkese emeğine göre” ilkesi ve eşdeğer emeklerin değiş tokuşu ilkesi benimsendi. Üretimlerini artırabilsinler diye fakir kümelere yardım için büyük çabalar gösterildi. Böylece herkese mutluluk yolunda ilerliyebilme imkânı sağlandı. Bu şekilde, oldukça elverişli üretim koşullarından yararlanan ve nisbeten yüksek geliri olan köyler zenginleşirken, oldukça elverişsiz üretim koşulları içinde bulunan ve nisbeten düşük geliri olan köyler fakirlikten ve eski geri durumlarından kurtulabilmekte ve aradaki açığı kapatmaktadırlar. Kuangtong eyaletinde, halk komünleri yeni kurulduğu zaman, köylerin dörtte birinden fazlası en fakir grubu teşkil ediyordu. Bugün o türlü köyler, bütün köylerin ancak altıda biri kadardır ki, beş yıl için yüzde otuz - kırk, bir artış olmuş demektir. Artık bu türlü köylerin sayısı bütün ilde ancak birkaç taneden ibarettir. 

Huahsien ilçesindeki Sinhua halk komünü 129 iyi halli küme ile işe başladı. Kuruluştan sonraki beş yıl içinde, tarım koşullarının düzeltilmesi sayesinde, bu üretim kümelerinin yüzde seksen beşinden çoğu verimlerini ve yıllık gelirlerini artırdılar. Son üç yıl içinde ise nepsi üretimlerini ve gelirlerini artırdılar. 

Su son beş yıl içinde, fakir köylere yardım için girişilen çabalar sayesinde Sinhua Komünü, yönetim usullerini her bakımdan düzeltmiş, iyileştirmiş, eşdeğer emeklerin değiş tokuşu esasına dayanan bir köylerarası yardımlaşma, imece usulü kurmuştur. Üretim güçlüklerini yenebilsinler diye fakir köylere yardım olarak kamu yararı fonundan 590 000 yuan para ayırmıştır. (Bu miktar fonun tamamının onda biri demektir.) Bugün bu çok fakir köylerin hemen hepsi -98 inden 96 sı- üretimlerini ve durumlarını düzeltmişlerdir. 
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Bu komünün Tongking köyünde 600 den fazla aile vardır. Eskiden bu köy on yılın dokuzunda kuraklıktan zarar görürdü ve dönüm başına hiç bir zaman 225 kilodan fazla pirinç alamazdı. Halbuki şu son yıllarda pirinç üretimi durmadan artmaktadır. Tongking köyü, komünün yardımı ile tarla sulama işlerine sımsıkı sarıldı ve sulanabilir toprakları düzene sokmak, ekim, dikim, bakım tekniğini düzeltmek, kullanılan tohum çeşitlerini ıslah etmek ve çokyönlü bir tarım ekonomisi geliştirmek için gerekli tedbirleri aldı. Beş yıl içinde, pirinç üretimi yılda yüzde otuz artarak, planla 
öngörülen düzeye ulaştı ve 1963 yılında “dönüm başına 750 
kilo ürün alan köy” ler arasına katıldı. Halbuki bu köy 1957 
de Devletten 250 000 kilo pirinç satın almak zorundaydı. 
1962 de ise Devlete 615 000 kilo pirinç satacak duruma 
geldi. 

o. Beşincisi, komün üyelerinin malvarlıklarında genel bir düzelme ve iyileşme olmakla beraber köylü yığınlarının zihniyetinde de esaslı bir değişiklik meydana geldi. Halk komünlerinin kuruluşundan sonraki beş yıl içinde komün üyelerinin tüm yaşayışında apaçık bir iyileşme görüldü. 
Nanhay ilçesinden vereceğimiz örnekler ve rakamlar bu iddiamızı doğrulayacaktır. İnciler Irmağının deltası üzerindeki, suyolları şebekesinin içinde bulunan bu ilçe, genel olarak elverişli üretim koşullarından yararlanmaktadır. 
Bu çevre köylülerinin yaşama düzeyi de ilin diğer kısımlarından aşağı değildir. Fakat, halk komünlerinin kuruluşundan önce bu çevrenin üretimi tüm istikrarsızdı. Çünkü sulama.ve kurutma meselelerine esaslı bir çözüm yolu bulunamamıştı. Suların belli yerlerde birikip durması sık sık görülen bir olay olduğu gibi yüksek yerler de devamlı olarak kuraklıktan sıkıntı çekiyordu. Bu bölgede halk komünleri kurulunca halk bir sıra büyük boy sulama tesisi yapımına girişti. Beş yıllık sıkı bir çalışmadan sonra, ilçe topraklarını baştan başa kaplayan ve elektrikli düzeneklerle çalışan bir dizi sulama ve kurutma şebekesi meydana getirildi. Bu dürum doğal koşullarda köklü bir değişiklik yarattı. Islah edilmiş tohum kullanılması ve tarım usullerinin mükemmelleştirilmesiyle birlikte alınan bu tedbirler sayesinde tarım üretiminde esaslı bir artış sağlandı. 

İlçenin toplam pirinç üretimi 1957 de 147,5 milyon kiloya, 1963 de 251,5 milyon kiloya yükseldi. Yüzde yetmiş bir artış sağlandı. 1963 yılında pirinç üretimi 57 milyon kiloluk bir artış göstermiş, ilçenin ekilebilir 340 000 dönümlük toprağında dönüm başına 150 kiloluk bir artış sağlanmıştır. Endüstri bitkilerinin üretiminde de aynı hızlı artış sağlanmıştır. 

Yardımcı tarım kollarından domuz, tavuk, ördek ve kaz üretiminde de çok hızlı artışlar olmuştur. Üretimdeki artış, kollektif geliri önemli derecede yükseltmiştir. Kooperatifin 1963 yılında üyelerine dağıttığı para geliri 1957 ye oranla iki kat artmıştır. Bu ilçede adam başına düşen tahıl miktarı öteden beri yüksek olmasına rağmen, tahıl tüketimi 1957 ye göre yüzde yirmi bir artış göstermiştir. Komün üyelerinin satın alma gücü de hayli artmıştır. Perakende satışlar 1958 e göre 1963 de yüzde elli oranında artmıştır. Nanhai ilçesinin köylüleri Kuangtong iline göre zaten oldukça yüksek bir yaşama düzeyi içindeydiler. Fakat özellikle halk komünlerinin kuruluşundan sonra yaşama düzeylerini bu derece yükseltmek imkânına kavuştular. 

Kişilerin bilincini, toplumdaki yaşama koşulları meydana getirir. Halk komünleri yepyeni kurumlardır. Bunların doğuşu köylü yığınlarının zihniyetinde ister istemez bir devrim yaratmıştır. Köylülerin kaderi, halk komünlerinin attığı sağlam temele gittikçe daha sıkı bağlanmaktadır..Ortaklaşa çalışmaya güven duygusu daha fazla yerleşmektedir. Böylece sosyalizmin durumu köylerde sağ-Tamlaşmış olmaktadır. Kuruluşlarından itibaren komünler 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ve bunlara bağlı köyler (üretim kolları) ve üretim kümeleri, gelir dağıtımını şu ilkelere göre yapmaktadırlar : “Herkesten gücüne göre, herkese çalışmasına göre” ve “çok çalışan çok alır, çalışmayan yemez”. Aynı zamanda üretimi artırmak amacıyla hatırı sayılır bir miktar para ayrılmakta ve bu para komünlerce bir mal sandığında biriktirilmektedir. Biriken bu paranın bir kısmı fakir köylere, güçlük içinde bulunan ailelere yardım için kullanılmakta, onların da üretimlerini artırmalarına imkân verilmektedir. Üretim kümeleri arasında üretim alanında işbirliği geniş ölçüde ele alınmış ve aynı amaca yöneltilmiştir. Yaşlı, ya da zayıf olan üyeler, yetimler, dullar, sakatlar, hatta maddi sıkıntı içinde bulunan aileler, kendilerine iş ve namuslu bir hayat saglayan komünlerin yardımından faydalanmaktadırlar. Böylece bir komüne bağlı bütün üretim kümeleri için genel mutluluk yolunda adım adım ilerlemek mümkün olduğu gibi, istisnasız bütün komün üyeleri için de her gün iyileşen güvenli bir hayat sürmek kabil olmaktadır. Gene böylece, küçük köy ekonomisi çerçevesinde sakınılması kabil olmayan zengin - fakir ayrılığı giderilebilmektedir. Komün yönetimi ile mahalli idare makamlarının kaynaşıp birleşmesine bir de bunlar eklenince, komün üyelerinin politik ve ideolojik eğitimleri gelişmekte ve zihinler üzerinde söz götürmez tarzda kuvvetli bir et- ki yaratılmaktadır. Komün üyelerinin büyük çoğunluğu sosyalizm ve yurtseverlik temeline dayanan bir bilinç kazanmaktadır. Bugün, ister basit bir komün üyesi olsun, ister her hangi bir kademede yönetici olsun, her bir kişi, topluluktan verilen veya ailenin özel çalışmalarından gelen satılık ürünlerini gecikmeksizin Devlete satmayı bir görev bilmektedir. Bugün genç erkek ve kadınlar, halk milislerinde görev almayı ve halk Kurtuluş Ordusu ile birlikte sınır bekçiliği yapmayı kutsal bir görev saymaktadırlar. Son yıllarda halk milislerimiz, sınır bölgelerimizi 


19 


hırpalamaya çalışan Çang-Kay-Şek ve Amerikan gizli ajanlamna karşı mücadelede göze görünür hizmetler yapmışlardır. Toplu gayretlere güven duygusu ve topluluğa karşı sevgi, gittikçe yaygınlaşan ve derin bir şekilde kökleşen toplumsal görevler haline geldi. Topluluklarla bireylerin karşılıklı olarak yardımlaşmalarını ve birbirinin kaderini etkilemelerini emreden sosyalist ruh gelişip kuvvetlendi. Küçük özel mülkiyet rejimi yıllarında kazanılmış olan köylü zihniyet ve alışkanlıkları halk komünleri sisteminde hızla değişmeye başladı. 


III. BUGÜNKÜ DURUMDA HALK KOMÜNLERİNİN 
YÖNETİM SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ 


Halk komünleri, ülkemizin büyük eserlerinden biridir ve istemesek de zamanla ileriye doğru gelişmeler ve degişmeler gösterecektir. Ta 1958 yılı ağustos ayında halk komünlerinin temel ilkeleri ve ne olduğu, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından “Köylük Bölgelerde Halk Komünleri Kurulmasına İlişkin Kararlar” da açıkça ilân edilmiştir. Mahalli hükümet makamları ile komün yönetimini birleştiren halk komünlerinin mülkiyet sistemi, sosyalist kollektif mülkiyet sistemidir. Kazanç üleşiminde esas “herkese çalışmasına göre” ilkesidir. Bu kararlara göre, halk komünleri sosyalist özelliğini koruyacak, iktisadi devlet teşekküllerinde olduğu gibi bunlarda da “herkesten gücüne göre, herkese çalışmasına göre” ilkesi yürürlükte olacaktır. | 

Aynı yılın aralık ayında toplanan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin, “halk komünlerine ilişkin bazı sorunlar hakkında kararlar” ında, bugünkü aşamada, halk komünlerinin sosyalist kollektif mülkiyet sistemini ve “herkese çalışmasına göre” ilkesini devam ettirmek zorunda olduğu yeniden belirtilmiştir. Bu kararlarda iki tür sosyalist mülkiyet (kollektif mülkiyet ile tüm halkın ortak mülkiyeti), yani sosyalist mülkiyet ile komünist mülkiyet arasındaki ayrılık ve bağlılıklar bütün ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Daha sonra Parti Merkez Komitesi ve Mao Çe Tung, halk komünlerinin kuruluşundan itibaren elde edilen tecrübelerin ışığında şu sonuçlara ulaştılar : Birleşik bir yönetim, halk komünlerinin çeşitli kademeleri arasında bölüşülmüş bir iş yönetimi ve temel üretim birimi olarak üretim kümelerinin kabulü. Daha sonraları birçok kez, “herkese çalışmasına göre” ilkesinin bilinçli bir şekilde ve sonuna kadar uygulanması ve eşdeğer emeklerin imeceleşmesi gerektiğini belirttiler. Ayrıca, uygulamalar sırasında ortaya çıkan sorunların ışığında, halk komünlerine 1- lişkin bir dizi politik tedbirler aldılar. Halk komünlerine ilişkin politika ve kuralların düzeltilmesi böylece kabil oldu. Parti Merkez Komitesinin aldığı bu bir dizi kararlara uyaraktır ki, Kuangtong eyaletindeki halk komünleri, son beş yıl içinde, uygulamalarda karşılaşılan birçok yetersizlikleri ve yanlış tutumları düzeltebildiler ve doğru yolda ilerleme imkânını buldular. 

Köylü halk komünleri, tarım üretim kooperatiflerinin kaynaştırılıp birleştirilmesi esasına göre kurulmuşlardır. 
Büyük çaptaki, tarım kooperatifleri gibi halk komünleri de, bugünkü durumlarında, kollektif sosyalist mülkiyete dayanmakta “herkese çalışmasına göre” ve “eşdeğer emeklerin imeceleşmesi” ilkelerinin uygulanmasına devam etmektedir. Halk komünleri, büyük çaptaki tarım kooperatiflerince kabul edilmiş bulunan ve bugün dahi uygulanabilir olan, yapılan işin niteliğine ve miktarına göre, üretimde önceden belirtilmiş sorumluluk sistemi, üretim normlarına uygun iş idaresi sistemi gibi ve günlük çalışma saat birimlerinin dağıtım sistemi gibi önemli kuralları, iş idaresi ve yönetim yöntemlerini ele almış ve iyileştirmişlerdir. Çin'de, büyük çaptaki tarım üretim kooperatifleri, tarımın kollektifleştirilmesinde önemli birrol oynamaktadırlar. Onların elde ettiği değerli tecrübelerin, tarımsal üretimin gelişmesine büyük yardımı olmuştur. Bize düşen, büyük çaptaki tarım kooperatiflerine karşı olumsuz bir tavır takınmak değil, onların akla yatkın ve olumlu yanlarını ele alıp daha da geliştirmektir. 

Halk komünleri, büyük çaptaki tarım kooperatiflerine göre daha gelişmiş ve daha sosyalist nitelikte ve çok daha büyük çapta kurumlardır. Halk komünlerinin iç yapısı da pek çok bakımdan yenidir. Halk komünleri, çok daha büyük ölçüde ve çok daha yüksek düzeyde bir kollektif mülkiyet esasına dayanır. Bazı yerlerde halk komünlerinin iki kademesi vardır : Komün ve ona baglı üretim kümeleri. Bazı yerlerde ise bunlar üç kademelidir: Komün, üretim kolu (köy) ve üretim kümeleri. Başka bir söyleyişle, komün düzeyindeki mülkiyet, büyüklük bakımından büyük çaptaki tarım kooperatifine denk olan üretim kollarının (köylerin) mülkiyetinden daha geniştir. 
Üretim kümeleri ise, üretim kolundan sonra gelir ve başka bir mülkiyet düzeyidir. Üretim kümeleri, komünün temel bütçe üniteleridir. Halk komünleri, büyük çaptaki tarım üretim kooperatiflerine göre daha büyük ölçüde oluşları, daha gelişkin sosyalist bünyeleri ve daha mükemmel örgütlenme sistemi sebebiyle kollektif ekonominin el emeğini, donatımını ve mali kaynaklarını önemli derecede artırmış ve yönetimini sağlamlaştırmıştır. 

Böylece halk komünleri, büyük çaptaki tarım kooperatiflerinin sınırlı çerçevesini kırmış, büyük ölçüde planlamayı, üretim ve yapıcılık alanlarında büyük çapta işlere girişilmesini, yatırım fonlarının büyümesini, iş gücünün genişletilmesini, çalışmaların koordinasyonunu ve büyuk çaptaki tarım kooperatiflerinin ele alamadığı projelerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmıştır. 
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Halk komünlerinin daha büyük çaptaki el emeği, donatımı ve mali kaynakları olmaksızın, Kuangtong eyaletinde, şu son yıllarda sulama tesisleri alanında elde edilen büyük başarılara ulaşmak kabil olamazdı. Örnek olarak, sık sık doğal âfetlere uğrayan ve çok kötü doğal koşullar içinde bulunan Çankiang bölgesini ele alalım. Halk komünlerinden kuvvet alan ve memleketi mutlu kılmak için gayretle çalışan bu bölge köylüleri, geçen beş yıl içinde.bir sürü sulama tesisleri kurdular. Bunlar arasında, her biri 100 milyon metre kübün üstünde 8 tane büyük gölet, her biri 10 milyon metre kübün üstünde orta büyüklükte 40 gölet ve her biri 7000 dönümlük toprağı sulamaya elverişli 25 sulama kanalı sayılabilir. Bu çalışmalar sayesinde sulanabilen toprak alanı iki kattan fazla arttı. Gerekli yan tesislerin de yapılmasıyla bütün bu eserler tamamlandığı zaman bu bölgenin sulama derdi tamamen giderilmiş olacaktır. 

Bu işlerin tüm maliyeti (el emeği ve donatım dahil) 
600 milyon yuan civarındadır. Bunun içindeki devlet yatırım payı (mahalli idarenin yardımı da dahil) yüzde 30 kadardır, yani aşağı yukarı 180 milyon yuandır. Geri kalan yüzde 70 lik büyük kısım, komün üyelerinin emeği ve çeşitli üretim kümelerinin işbirliği sayesinde komünler tarafından sağlanmıştır. 

Başka bir örnek: Tahıl üretim bölgelerinden olan İnciler Irmağı deltasında, topraklar ırmağın alt tarafında bulunduğu için tamamen sular altında kalıyordu. Son dört yıl içinde bir kurutma ve sulama şebekesi kuruldu. Bu şebeke 4 milyon dönümlük bir alana hizmet edebilen 181.000 
kilovatlık tesislerle donatıldı. Böylece sulama ve kurutma sorunu kesin olarak temelinden çözüldü. Bu işlerin maliyeti de yaklaşık olarak 150 milyon yuandır. Merkezi hükümet ve il idaresince verilen para 60 milyon yuandır. Ge-Ti kalanını bölge idaresi, ilçeler ve komünler sağlamıştır. 
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Büyük çaptaki sulama tesislerinin yapımı birleşik bir planı gerektirdi. Çünkü bu tesisten bazı bölgelerin diğerlerinden daha fazla faydalanması mümkün olduğu gibi, bu tesisin kuruluşu yüzünden bazı bölgelerin toprak kaybına uğraması ve bazı ekili toprakların sular altında kalması da mümkündü. Halk komünlerinin yönetiminde birlik olmadan ve hatta birçok halk komünleri arasında karşılıkh fayda ve gönüllü işbirliği esasına dayanan bir koordinasyon sağlanmadan bölgeler ve üretim kümeleri arasındaki bu türlü uyuşmazlıkları çözmek çok güç olurdu. 
Halk komünleri, çok büyük çapta oluşlarından ve gelişkin sosyalist yapılarından yararlanaraktır ki, bu kadar geniş ölçüde sulama tesisleri yapımında, geniş ölçüde kimyasal gübre kullanılmasında, tarımın makinalaştırılması ve elektrifikasyonunda, tarım tekniğinin yenilenmesi işinin yoğunlaştırılmasında, çok yönlü bir ekonomi geliştirmek için kaynakların eksiksiz kullanılışında, nihayet üretimi artırmak için fakir ailelere üretim kümelerince yardım sağlanmasında büyük ilerlemeler gösterebilmişlerdir. 

Halk komünlerinin bugünkü aşamasında, üretim kümeleri esas bütçe ünitesidir. Her kümenin kendi « bütçesi vardır ve her küme kendi kâr ve zararından sorumludur. 
“Herkese çalışmasına göre” üleşme ilkesi üretim kümele-. 
rinde uygulanmaktadır. Bir komüne bağlı çeşitli üretim kümelerinin birbiri arasında ve bu üretim kümeleri ile komünün tümü arasında eşdeğer emeklerin alış verişi ilkesi yürümektedir. Bu usul Çin'de üretim güçlerinin bugünkü durumuna tamı tamına uygun olup üretim kümelerinde üretimin gelişmesine de elverişlidir. 

Tarımda makinalaşmaya henüz başladığımızdan, tarım çalışmalarının asıl yükü insanların ve çeki hayvanlarının üzerindedir. Üretim kümeleri de, üretimi doğrudan doğruya organize eden yegâne ünitedir, birimdir. Bu koşullar altında, en küçük bütçe birimi olarak çalışan üretim küme'si, hem kendine ait bütçesi olan, hem de doğrudan doğruya üretimi düzenleyen yegâne örgüttür. Bu durum, üretim kümelerinde ve komün üyelerinin tümünde çalışma heyecanını artırmaktadır. Aynı zamanda, çeşitli üretim kümeleri değişik ekonomik düzeylerde bulunduğuna göre, bunların bütçe birimi olarak kabul edilmeleri, kümeler arasında fark bulunduğunu ve herkesin eşit ücret alması gibi bir durum bulunmadığını ve kesin eşitlikten sakınıldığını göstermektedir. 

Tarım üretim kooperatifleri zamanında, en küçük bütçe birimi kooperatif idi ve ürünlerin üleşimi kooperatif tarafından yapılmaktaydı. Üretimi doğrudan doğruya düzenleyen üretim kümeleri, o zamanlar, sadece belli gündelik sayısına göre üretim çalışmalarını düzenleyen çalışma üniteleri idiler, ücret dağıtımı ile uğraşmazlardı. O zamanlar, üretimle üleşim birbiriyle bağıntısız durumday-. 
dı ve bu durum akla yatkın değildi. Çoğu zaman, üleşim sırasında, üretim kümeleri arasındaki çalışkanlık farkları hesaba katılamadığından, bu durum hem üretim kümelerinin, hem de kooperatif üyelerinin heyecanını körletmekteydi. O zamanlar, bu sorunu çözmek için tarım üretim kooperatifleri, çalışılacak gün sayısını, elde edilen ürün miktarını ve elde edilen geliri tespit etmek, üretim fazlası için prim vermek ve çeşitli üretim kümelerine,. 
devamlı olarak toprak, işçi, tarım âletleri ve çeki hayvanları tahsis etmek gibi yöntemler uyguluyorlardı. Fakat bir mesele hiç bir zaman tam olarak çözülemiyordu 1 Üretim kümeleri arasındaki ayrılıkları gidermek. Halk komünlerinin yeni kuruldukları sırada bu mesele hemen bir çözüme bağlanamadı. Bunun üzerine Merkez Komitesi, halk komünlerinin en küçük bütçe birimi olarak üretim kümelerini kabul eden bir karar çıkardı. Bu karar, büyük çaptaki tarım üretim kooperatifleri dönemi ile halk komünlerinin başlangıç döneminde elde edilen tecrübelerin 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bir sonucu idi. Bu tedbir, büyük çaptaki tarım üretim kooperatifleri zamanında mevcut olan ve halk komünleri kurulduktan sonra ortaya çıkan askıdaki birçok sorunları çözmek imkânını sağladı. Bu tedbir, kollektif ekonomiyi, doğru ve sağlam bir yola soktu. Kanton'da, bir kısım halk komünlerinde, üretim kümelerini en küçük bütçe birimi yapmakla çok iyi sonuçlar alındı. Daha sonra kütlelerin isteği ve üst makamların onayı ile bu usul tamamen benimsendi. 

Son yıllarda, halk komünlerinin büyük çoğunluğu, üretim kümelerini en küçük bütçe birimi yaptılar. Bu durum, kollektif üretimi artırmak ve sağlamlaştırmak bakımından üretim kümelerinin heyecanını ve girişim gücünü büyük ölçüde artırdı. Aynı zamanda tarımsal üretimin gelişmesini ve ilerlemesini de hızlandırdı. Üretim kümelerinin kollektif ekonomisi her tarafta iyice yerleşti. 
Kamu biriktirme fonları arttı. Ve şimdi, üretim kümeleri daha çok çeki hayvanına, sulama ve tarım araçlarına sahip bulunuyorlar. Birçok üretim kümeleri su pompaları ve çeşitli modern tarım araçları satın aldılar. Daha oldukça uzun bir sürece, halk komünlerinin çoğu, üç düzeyde mülkiyet usulünü devam ettirmek zorundadırlar. (Bir kısım toprak ve üretim araçları üretim kümelerinin mülkiyetinde, bir kısım üretim araçları üretim kollarının (köylerin) mülkiyetinde, bir kısmı ise doğrudan doğruya komunun mulkiyetinde olacaktır). Böylece, halk komünleri, üretim kümelerini en küçük bütçe birimi kabul ederek çalışmalarını, üretim kümelerinin kollektif ekonomilerini enerjik bir şekilde kuvvetlendirmeye ve geliştirmeye yönelteceklerdir. 

Birçok hallerde, üretim araçlarının yalnız bir kısmının mülkiyeti üretim kollarına (köylere) ve komünlere düşmektedir. Bu nokta, hiç değilse şimdilik çok önemlidir. Komün ölçüsündeki mülkiyetin rolü, şu son yıllarda halk komünlerince gerçekleştirilmiş olan biraz yukarıda 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sıraladığımız büyük başarılarda kendini açıkça göstermektedir. Şimdi de, Kuangtong eyaletinde geçen tecrübelerin ışığında, üretim kolu (köy) düzeyindeki mülkiyetin nasıl bir rol oynadığına bakalım. Genel olarak, üretim kolu (köy), büyüklük bakımından büyük çaptaki tarım üretim kooperatiflerine denk sayılabilir. Halk komünleri kurulduktan sonra, üretim kolu (köy) dahi bir mülkiyet sistemi kademesi kabul edilmekte ve üstün bir örgüt olan komün ile küçük bir örgüt olan üretim küme'si arasında bağlantı sağlaması bakımından çok önemli bir rol oynamaktadır. Üretim kolu (köy), aynı zamanda Komünist Partisi için en küçük örgüt birimidir, yani parti ocağıdır. Kuangtong eyaletini ele alacak olursak, burada üretim kümele ri küçük olduğundan ve her halk komününde pek çok üretim küme'si bulunduğundan, üretim kollarının yardımı olmaksızın onları elverişli biçimde yönetmek halk komünleri için çok zordur. Ayrıca, üretim kollarının (köylerin) kaynakları sınırlı olan üretim kümelerine somut yardımlarda bulunması ve onların yönetimini güçlendirmesi muhakkak gereklidir. Üretim alanında ise, üretim kolu (köy), çeşitli üretim kümeleri arasında hem üretim çalışmalarını birleştirici, aralarında gerekli işbirliğini sağlayıcı bir görev yapmakta, hem de birçok kümelerce ortaklaşa yapılması gereken kamu hizmet ve kuruluşlarını organize etmektedir. Şimdi üretim kolları ile komünler, sandıkların- da önemli miktarda para biriktirip, şimdilik önemi pek az olmasına rağmen gene de olumlu bir rol oynayan ve ilerisi için parlak ümitler veren köye ve komüne ait ekonomiyi iyice geliştirdiler. 

Halk komünlerinin çeşitli kademelerinde ekonomi, gelişip sağlamlaştığı ölçüde, üretim kolu (köy) ve komün düzeyindeki tasarruf fonları, elverişli zamanda yavaş yavaş artacak ve böylece köy ve komün ekonomisi yavaş yavaş gelişecektir. Köy ve komün kademesindeki ekonominin şimdilik çok hızlı gelişmesine lüzum yoktur. Hele üretim kümelerinin zararına bu ekonomilerin güçlendirilmesine asla izin verilemez. Bunlar arasındaki ilişkileri elverişli şekilde düzenleyebilirsek halk komünlerinin kollektif ekonomisi hızla gelişebilir ve alt kademedeki ekonomiler de güçlenebilir. 

Şimdi, halk komünlerinin çogu, bu üç kademeli mülkiyet tipine yer vermektedir. Bu usul sayesinde komünler, köyler ve üretim kümeleri kendilerine düşeni tamamiyle yapmaktadırlar. Gene bu sayededir ki, komün kademesinde birleşik bir yönetimden doğan sorunlara doğru çözüm yolu bulunmasına ve üretimi doğrudan doğruya düzenleyen birimlerin serbestçe hareket edebilmelerine imkân bulunmaktadır. Bu tutum köylerin bugünkü gerçek durumuna tamamen uygundur. Öyle görünüyor ki, üretim kümeleri yerine üretim kollarının (köylerin) en küçük bütçe birimi yapılması daha uzun zaman kabil olamayacaktır. Çünkü tarım üretim güçlerinin gelişme düzeyi, komün ve köy ekonomilerinin gelişme hızı henüz buna elverişli değildir. Daha ilerde bu da aşılacak ve halk komünleri bütçe birimi haline gelecektir. Böylece halk komünlerinin büyük çapta oluşundan ve gelişkin sosyalist yapısından daha tam faydalanmak kabil olacaktır. 

Halk komünleri, mahalli idare makamları ile komün idaresini birleştiren örgütlerdir. Kuangtong eyaletinin çeşitli kısımlarında elde edilen tecrübelerin ışığında, halk komünleri, Devletin kollektif ekonomi üzerindeki siyasal ve ekonomik yönetimini iyice kuvvetlendirmiştir. Komün kademesinde çalışanlar ve köylerde (üretim kolu) kilit mevkileri tutanlar aynı zamanda hem devlet memurudurlar, hem de o kollektif ekonomi örgütlerinin yöneticileridirler. Bu durum Parti ve Devlet yönetiminin, kollektif ekonomi üzerinde gücünü iyice pekiştirmekte ve siyasi iktidara, üretimi doğrudan doğruya yönetmek ve teşkilatlandırmak ve giderek, kollektif ekonominin yönetiminde daha iyi rol oynamak olanağını vermektedir. 

Halk komünleri, siyasi iktidarın ve kollektif ekonomi örgütlerinin, temel organları sayılabilir. Bu anlamda, halk komünleri, komünlerden önceki siyasi iktidar organlarından tamamen farklı olduğu gibi, sadece ekonomik birer örgüt olan büyük çaptaki tarım kooperatiflerinden de farklıdır. Halk komünlerinin hem siyasal, hem de ekonomik sorumluluğu vardır. Siyasi iktidarın temel organı sıfatiyle kütleleri siyasi bakımdan harekete geçirmek zorunda oldukları gibi, ekonomik bir örgüt sıfatiyle de üretimi doğrudan doğruya yönetmek ve teskilatlandirmak zorundadırlar. Üstelik, devletçe saptanan amaçların gerçekleştirilmesine çalışmak ve halkın yaşama araçlarının sağlanmasına özen göstermek zorundadırlar. Bu şekilde, Partinin politikası kütleler arasında yaygınlaşabilir ve en elverişli şekilde uygulama alanına konabilir; öte yandan kollektif bir ekonominin genel planlaması ve topyekün düzenlenmesi daha kolay yapılabilir. Devletle kollektif ekonomi arasındaki ilişkiler bakımından halk komünleri kollektif ekonominin çıkarlarını devletin planıyla birlestirebilir ve böylece ekonominin sosyalist planlamasını kolaylaştırabilir. Tarım için temel kurumlar yaratmaya ve komünlerce yönetilen diger kurumlara ayrılan Devlet yatırımları, sulama tesislerinin, kimyasal gübre ve diğer kimyasal tarım ilâçlarının kullanılmasının,tarımın makinalaşması ve elektrifikasyonunun gittikçe genelleşmesine yardım etmektedir. 

Yeni bir toplumsal kurum olan halk komünlerinin ortaya çıkışı, tarım için kooperatifleşme hareketinin ardından bir başka hamledir. Parti tarafından yönetilen ve eğitilen, komün üyelerinin meydana getirdigi büyük kütle kendi kaderini yaratmaktadır. Halk komünü adı verilen bu yeni tip toplumsal kurumu köylüler yarattılar ve beş yıllık 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uygulamadan sonra, bir kere elde edilen tecrübelere göre" sistemi mükemmelleştirdiler. Bununla şunu demek istiyoruz : Köylüler, halk komünlerinin gelişme kanunlarına iyice akıl erdirdiler. Bu ise, köylük bölgelerde sosyalizmin daha da kuvvetlenmesine ve daha büyük maddi bir güç kazanmasına yol açacaktır. 


IV. SOSYALİST YOL İLE KAPİTALİST YOL ARASINDAKİ MÜCADELE 


Ülkemizdeki tarımı kollektifleştirme hareketinin bütün tarihi, köylük bölgelerde yapılan sınıf mücadelesinin tarihidir. İlk devrelerdeki imece kümelerinin ve kooperatiflerin olduğu gibi daha sonraki devrede ortaya çıkan halk komünlerinin de başlıca özelliği budur. Halk komünlerinin doğuşundan bu yana geçen beş yıl içinde, sınıf mücadelesine paralel olarak köylülerin proletarya ideolojisine göre eğitilmesi işine bıkmadan usanmadan devam edildi. 

Alt tabakaya mensup fakir ve orta halli köylüler kütlesi ve diğer köylüler, halk komünlerinin daha gelişkin sosyalist yapısını ve genişliğini seve seve kabullendiler, onların sağladığı faydaları ve gerçekleştirdikleri eserleri hemen gördüler. Köylüler halk komünlerine katılmak ve kollektif ekonominin yararlarını inatla savunmak için büyük bir çaba gösterdiler. Halk komünlerine heyecanlı övgüler düzdüler. Köylüler, halk komünlerini, köylere fakirlikten ve gerilikten kurtulma yolunu açan kurumlar gözüyle bakmaktadırlar. Başarısızlığa uğradıklarını kabul edemeyen bazı gerici unsurlar, kollektif üretimi baltalayarak, halk yığınlarını aldatıcı dedikodular çıkararak, amaçlarına varmak için halkın eski kötü inançlarından yararlanarak, yeni yöneticileri yoldan çıkarmaya çalışarak, hatta yönetimi yıpratarak pek çok baltalama hareketlerine giriştiler. 
Kapitalizme büyük bir eğilim gösteren hali vakti yerinde bazı orta halli köylüler, kollektif ekonomiyi zayıflatmak ve bozmak suretiyle onun zararına kendi kişisel çıkarlarını sağlayacak çeşitli yollara başvurdular. Böylece kapitalist yola kavuşmak istiyorlardı. Köylerdeki sınıf mücadelesinin gerçek yüzü budur. Çin Komünist Partisinin VII. 
Kongresi'nden sonra yapılan Merkez Komitesinin onuncu toplantısında bu durum açıkça belirtilmiştir : “Proletarya devrimi ve proletarya diktatörlüğünün bütün tarihi boyunca, kapitalizmden sosyalizme geçişin bütün tarihi boyunca proletarya ile burjuvaziyi karşı karşıya getiren bir sınıf mücadelesi, sosyalist yolla kapitalist yol arasında bir savaş olagelmektedir.” 

Çin Komünist Partisinin ve proletaryanın yönetimi altında Çin köylüleri, çok yüksek devrimci bir ruh kazandılar. Emperyalizme, ağalığa ve bürokratik kapitalizme karşı Çin'de başlıca demokratik devrimci güç onlar oldular. Bütün ülkede halkçı demokratik devrimin zafer kazandığı günden beri sosyalist devriminde büyük bir yer aldılar. 
Tarım reformunun başarı ile gerçekleştirilebilmesi ve daha sonra tarım kooperatiflerinin kavgasız kurulabilmesi köylülerin devrimci tutum ve davranışlarıyla kabil olmuştur. Uzun süren bu devrimci mücadeleler boyunca Parti ile köylüler arasında derin devrimci duygu bağları kuruldu. Köylüler, özellikle fakir ve alt tabakaya mensup orta halli köylüler, Çin işçi sınıfının en sağlam veen güvenilir müttefikidir. Köylerde kollektifleşmeyi tamamlayan Parti, fakir köylülere ve alt tabakadan orta halli köylülere dayanarak, bunları orta halli köylülerle birleştirerek ve organize güçlere dayanarak, köylerde direnen kapitalist ve feodal güçleri başarısızlığa uğrattı. Elinde halk komünleri gibi güçlü bir silâh bulunduran proletarya iktidarı bu silahla köylerde iyice kuvvetlenebileceği gibi, 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köylük bölgelerde kapitalist güçlerin umulmadık gelismelerini de kolayca alt edebilir. Fakat mücadele uzun sürecek ve sosyalizmin zaferi, tüm teşkilât ve kurumlarda sağlam bir şekilde sağlanacaktır. Halk komünlerinin faydalarını daha ne kadar uzun zaman etkili kılabilirsek, hiç şüphe yok ki, tarım üretim güçlerimiz o derece hızlanarak gelişecek ve sosyalizmin durumu köylerde günden güne daha da sağlamlaşacaktır. 

Büyük köylü yığınlarının kollektifleşme yoluna girmesinden beri oldukça kısa bir zaman geçti. Binlerce yıldan beri özel mülkiyet düşüncesine ve geleneklere alışmış bulunan küçük çiftçilerin zihniyetinde köklü bir değişiklik yapmak, bu kadar kısa bir zaman içinde imkânsızdır. Bununla beraber, kooperatiflerin kuruluşundan ve bireysel köylünün kollektif köylüye dönüşümünden beri derin degişiklikler olmuştur. 

Hiç degilse, köylük bölgelerde bütün halkın ortak mülkiyeti gerçekleşinceye kadar, köylüler köylü kalacak ve sosyalist yola girdikten sonra bile, bir dereceye kadar ikili mülkiyeti ister istemez sürdüreceklerdir. Hele orta halli köylüler bakımından kapitalist eğilimler apaçık belirmekte ve bazan çok çetin sonuçlar doğurmaktadır. Orta halli köylülerin kapitalist eğilimleri ile sosyalist yola sımsıkı sarılmış bulunan fakir ve alt tabaka köylülerin sosyalist egilimleri arasında sürekli bir mücadele yer almaktadır. 
Köylülerin, özellikle orta halli köylülerin sımsıkı bağlı bulundukları küçük çiftçi anlayış ve alışkanlıklarının kesin bir şekilde ortadan kalkabilmesi için uzun soluklu bir politik ve ideolojik çalışmaya ihtiyaç vardır. Bütün bu geçiş devresi süresince yapılacak iş budur. Lenin der ki: “Küçük çiftçiyi değiştirmek, onun zihniyetini ve alışkanlıklarını değiştirmek, pek çok kuşakların değişmesine bağlıdır.” Kurtuluş Savaşında Mao Çe Tung şöyle yazıyordu : “En büyük mesele, köylülerin eğitimidir.” Gene tarım 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kooperatiflerinin kuruluşu sırasında demiştir ki : “İyi halli köylülerin kapitalist eğilimleri ciddidir. Kooperatifleşme devresinde, hatta ondan çok sonra bile, köylüler arasındaki politik tutum ve davranışımızda en ufak bir gevşemeye yer verecek olursak bu kapitalist eğilimler dizginleri ele geçirmeye daima hazır olacaklardır.” Ayrıca şunu belirtmiştir : “Kooperatifler politik egitime büyük önem vermelidirler. Böylece köylü yığınlarının kafasına sosyalist düşünceleri ve kapitalist eğilimlerin zararlarını durmadan yerleştirmelidirler.” 

Herkes bilir ki, ileri sosyal bir düzen, insanlarda devrimci bir düşünce değişikliği olmadıkça büyük bir şey yapamaz. Sonuç itibariyle, her şey insana bağlıdır, onun politik ve ideolojik durumuna, sosyalist düzenin ve halk komünlerinin faydalarını açıkça ortaya koymasına bağlıdır. 
Yoksa, düzen iyi olsa da ondan yararlanılamaz. Pu yüzdendir ki, daima ve her şeyden önce politikaya önem verilmektedir. Politika, eylemi yönelten, yöneten ve esinleyen şeydir, eylemin ruhudur. Tarımın kollektifleştirilmesi süresince biz, köylüler arasında politik eğitime birinci planda yer verdik. Bu bakımdan, sosyalizm yoluna sımsıkı sarıldık ve köylülerin içine yerleşmiş kapitalist eğilimleri yok etmek için durmadan savaştık. Gelecekte de aynı yolu tutmamız gerekecektir. 

Bugünkü durumda, yığınlar arasında geniş bir sosyalist eğitim hareketi yer almaktadır. Bu eğitimin amacı, köylüleri proletarya ideolojisine göre eğitmek ve gene egitmektir; fakir köylü, alt tabakadan orta halli köylü ve diğer köylü yığınlarının sınıf bilincini artırmaktır; fakir köylüleri, alt tabakadan orta halli köylüleri büyük bir sınıf gücü halinde organize etmektir; yöneticilerin siyasi düsünce ve çalışma tarzını daha da duzeltmektir; idarecilerie, yığınlar arasında daha sıkı bağlar kurmaktır; insanların kapitalist fikirlerle dolmasını önlemektir; sınıf düşmanlarının çeşitli baltalama hareketlerini ezmektir, köylük bölgelerde sosyalist tutumları, proletarya idaresini ve kollektif ekonomiyi sağlam bir şekilde yerleştirmektir ve nihayet tarım üretimini artırmaktır. 

Düzenli sosyalist bir eğitim uygulanan yerlerde mükemmel sonuçlar elde edildiği meydandadır. Kapitalist güçlerin yıkıcı çalışmalarına ve derebeylik kalıntılarının etkilerine karşı ciddi darbeler indirilmiştir. Fakir köylü ve alt tabakadan orta halli köylü sınıfının gücü iyice kuvvetlendi. Yönetici kütle, devrimci bilinç düzeyini yükseltti. 
Zihniyetini ve çalışma düzenini iyileştirdi. Kollektif üretimde eylemci bir tutum takındı. Bu tutum, yöneticilerle yığınlar arasında bağların sıklaşmasına yol açtı, kollektif üretim uğrundaki politik tutum ve davranışlarına yeni bir hamle ve heyecan kazandırdı. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


HALK KOMÜNLERİ 
JACQUES CHARRİERE 


Halk komünlerini incelerken, son yıllarda Çin ekonomisini yanlış tanımaya yol açan iki basmakalıp düşünceden sakınmak gerekmektedir. “Komün” her şeyin herkes için ortamalı olduğu bir kazantopluluğu olmadığı gibi, başarısızlığı görüldüğünde toptan ortadan kaldırılması gereken soyut bir kuruluş da değildir. 

Uygulamada “şehir komünleri” yok gibidir. Buna karşılık “köy komünleri” Çin'deki köy yaşayışının gerçek temel biçimidir. Büyük devlet çiftliklerinin bulunduğu Dogudaki ve Kuzeydeki az nüfuslu bölgeler bir yana bırakılacak olursa nüfusun yüzde sekseni köy komünlerine bağlıdır. (1960 da, bütün ülkede 2490 devlet üretim çiftliği bulunuyordu ve ekilen toprakların yüzde beşi bunların elindeydi). 

Halk komunleri, sıkı kurallara uyan eli kolu bağlı kurumlar değildir. Gelişmekte olan kurumlardır. Hatta genel ilkeler çerçevesinde o derece serbest bir örgütlenmeye imkân bırakılmıştır ki, bu kurumlar hakkında inceleme yapmak ve genellemelere varmak bayağı güç olmaktadır. 

Bununla beraber önce halk komünlerinin tarihsel gelişimini ele alacak olursak, 1) iç yapısını, üretimdeki yerini ve 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görevlerini, 2) kollektif yaşamını ve kazanç üleşme usulierini daha iyi anlayabileceğiz. 


I. TARİHSEL ÖZELLİKLER 


Halk komünü, 1958 yılında kurulduğu biçimiyle, bütün sosyalist üretim kooperatiflerinin, idari yönetimde bucak (nahiye) anlamına gelen “hsiang” düzeyinde kaynaşıp birleşmesidir. 

“O zaman alınan bu kararın amaçları nelerdi? O zaman yayınlanan belgelere göre bu amaçları başlıca üç grupta toplamak mümkündür. 

1. Hem siyasi iktidar için temel olacak, hem de tam bir ekonomik örgüt teşkil edecek bir ünite, bir temel birim yaratmak. Halk komünü tarımı endüstri ve ticaretle birleştirmektedir. Bucak yönetim organlarıyla kooperatif yönetim organları tek organ halindedir. Ama her husus- ta halk komünü yetkilidir. Üretimi içine aldığı gibi milli eğitim, maliye, güvenlik ve adalet işleri de ona âittir. Komün, ekonomik, sivil, hatta milis kuvvetleriyle askeri alanda tüm yetkili Ve söz sahibidir. Artık, toprak da dahil, üretim araçlarının mülkiyeti komüne aittir ve bu biçim, kollektif mülkiyetin en geniş şeklidir. Bu şekliyle komün milli mülkiyete, yani bütün halkın ortak mülkiyete sahip olmasına çok yakın bir biçimdir. Böylece komünleri devletle birleştirmek çok daha kolay olacaktır. 

2. Yatakhaneler, çamaşırhaneler, dibekler, değirmenler, çocuk bahçeleri, dikiş atelyeleri... kurarak kollektif yaşayışı gerçekleştirmek. Bu üstün yapılı sosyal örgüt, kadınları ev işlerinden kurtaracak, bireysel kapitalist ideolojiyle mücadeleyi kolaylaştıracak, sosyal üretimi artıracak ve genel olarak, sosyalist toplumdan komünist topluma geçişin temeli olan kollektif ideolojiyi geliştirecektir. 
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3. “Herkese çalışmasına göre” sosyalist üleşim ilkesinden “herkese ihtiyacına göre” komünist üleşim ilkesine adım adım geçerek, üleşim sisteminde değişikliği saglamak. 
Böylece toplum hizmet servisleri yaratmak ve bunları bedava işler hale getirmek. Çalışma karşılığı ödenen ücret miktarını gittikçe azaltmak ve buna karşılık “komün üyelerinin zaruri ihtiyaçlarını” görecek ürünlerin bedava dagıtımını sağlamak. 

Başlangıçta düşünülen bunlar idi. Bu görüş, tarım ve endüstri üretiminde hızlı artışlarla ilerleme anlamına gelen “ileri sıçrama” hareketine önem veren ekonomik bir analize dayanıyordu. Fakat iki sıra olay, bu öngörüşleri değiştirdi : Bir kere, bilindiği gibi, 1958 in iyimser istatistiklerinin yanlış olduğu çok çabuk ortaya çıktı. Öte yandan, günlük hayatın kollektifleştirilmesine ve çalışmaya göre ücret usulünün ortadan kaldırılmasına doğru atılan hızlı adımlar köylülerde ters tepkiler yarattı ve üretimin azalmasına yol açtı. 

Daha sonraki yıllarda, 1959 dan 1961 e kadar meydana gelen doğal âfetler de bu bakımdan etkili oldular. Bu durum, 1958 in sonundan itibaren uzun bir düzeltme, doğyultma çalışmasına yol açtı. Başlangıçtaki düşünceden hiç birzaman dönülmedi. Ama çalışma biçimleri değiştirildigi gibi, gelişme hızı da yavaşlatıldı. 

“Halk komünleri”nin bugünkü çalışma şeklini incelerken bizim göreceğimiz durum budur. 


II. ÜRETİMİN İÇ YAPISI 


Bir komünün yönetim örgütünü ayrıntılarına kadar anlatmayacağız. Yalnız 1958 deki duruma göre, yakın zamanlarda, genel istek üzerine tam bir yaşama düzeni yaratmak amacıyla meydana gelen değişikliklere işaret etmek istiyoruz. 

37 


Yapılan ilk değişiklik, komünlerin büyüklüğü ve dolayısiyle sayısı konusundadır. 1958 de 740 000 sosyalist kooperatif vardı. Bunlar 24000 komün halinde birleşmişlerdi. 1961 den itibaren komünlerin sayısı artırılarak bugün 74 000 e varılmıştır. Demekki her komün ortalama 
8000 nüfuslu oluyor. Bu yola gidilmesinin sebebi, 1970 yılına kadar tarımın tüm makinalaştırılmasını öngören planın gereken hızla gerçekleştirilememesidir. Çünkü komün çok büyüktü, sırf yönetim işleriyle meşgul olabiliyordu. 

Fakat komünlerin asıl ilkesine dokunulmamistir. Komünlerin asıl amacı, eskiden bucaklara ait olan Devlet iktidarını topluluğa yaymak, kooperatiflerin ve küçük teşebbüslerin ekonomik yönetim işlerini bir elden idare etmektir. Komünün bütün üyeleri bir araya gelerek “Temsilciler Meclisi”ni seçerler. Bu meclis bir yönetim kurulu seçer. 
Bu kurul hem komünün yönetim organıdır, hem de bucağın (nahiyenin) hükümet organıdır. Komünün müdürü, aynı zamanda, bucak halk yönetim kurulunun da başkanıdır. 


A. Dört çeşit mülkiyet. 


Başlangıçta her bakımdan tam bir üretim birimi olarak düşünülen komün anlayışında önemli değişiklikler yapılmıştır. Komünlerin şimdiki işleyiş tarzı oldukça yumuşatılmıştır. Komünün, tarım sektöründe veya endüstri ve ticaret sektöründe oluşuna göre durum değişiktir. 

Gerçekten de bir komünün bünyesinde üç değil dört çeşit mülkiyet vardır. Ama bu bütün komünlerde kesinlikle böyle değildir. Bu dört çeşit mülkiyet şöyledir : 

a — Meskene ve kişisel toprak parçasına değgin “òzel” mülkiyet. 

b — Üretim kolu (köy), yani 1958 deki eski kooperatifler düzeyindeki “basit kollektif” mülkiyet. Bu türlü mülkiyette çeki hayvanları, donatım, üretimle ilgili yapılar ve toprak ortaktır. Çünkü tarım reformu sırasında toprak millileştirilmemiş, ailelere dağıtılmıştır. Üretim kümelerine gelince onların mülkiyeti yoktur. Onlara belli bir miktar bina ve tarla tahsis edilir. Ama özel donatımları olabilir. 

c — Komün düzeyinde “geniş kollektif” bir mülkiyet. 
Buna komünlerin meydana getirdiği atelyeler, ağır tarım alet ve makinaları, ulaştırma araçları, ticaret ve kredi kurumları girer. 

ç — “Kamusal” bir mülkiyet. 1958 de Devlete ait olan ve idaresi komünlere bırakılan işletmeler ile komünlerin de katılmasıyla Devletçe kurulan yeni işletmeler bu çeşide girer. 

Hedef, pek tabii basit kollektif mülkiyetin geniş kollektif mülkiyete ve daha sonra kamusal mülkiyete dönüşmesidir. Köylünün yaşama düzeyini, ekonominin öteki sektörleri düzeyine tedricen çıkaracak yegâne yol budur. Degişiklik, tarımın modern teknik imkânlara kavuşturulmasıyla pek de farkına varılmadan meydana gelmektedir. Yeni donatım çoğu zaman komün tarafından satın alınmakta ve üretim kümelerine kiralanmaktadır. Üretim kümeleri, üretim kolları (köyler) ve komün arasında, tarım için gerekli gübre, ilâç, ıslah edilmiş tohum sağlanması alanında olduğu gibi ürünlerin satılması bakımından da gayet sıkı bağlar kurulmakta, bunlar da aynı dönüşüme yardım etmektedir. Üretim kümelerine, komünlerin alet ve makina atelyeleri ve kredi kooperatifi eliyle sağladığı yardımlar hesaba katılacak olursa, ekonomik gelişmeye yönelmiş bütün çabaların geniş çapta kollektif mülkiyeti artırıcı yönde ağır bastığı açıkça görülür. 

Bu durum, hiç şüphesiz, gelecek yıllarda yer alacak gelişmelerin bir işaretidir. Fakat, buna karşılık, 1960 dan itibaren, tarımsal üretim bakımından temel kuruluşlara, 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yani üretim kollarına (köylere) ve özellikle üretim kümelerine gittikçe artan teşebbüs imkânları tanınmıştır. 


B. Planla sözleşmeler arasındaki ilişkiler. 


1958 deki sisteme göre Devlet Planını komünlere bucak idaresi bildiriyordu. Komün de, nerelere ne miktar ne ekileceğini ve her dönümden ne kadar ürün alınması gerektiğini öngörerek köylerin çalışma alanlarını saptıyordu. Köyler de yapılacak işleri kümeler arasında bölüştürüyordu. Her küme, böylece planla tespit edilen miktarı köye sağlamak zorundaydı. 

Merkezden verilen emirlere göre yapılan bu planlama sistemi, 1945 den önce Sovyetler Birliğinde uygulanmış olan sistemi andırıyordu. Bugün bu sistemin yerini, emir ve sözleşmeyi birleştiren son derece esnek bir sistem almiştır. 

Tarım alanında, planın emredicilik özelliği ilçelere kadar uzanabilmektedir. (Fakat Çin'deki bir ilçe Türkiye'deki küçük bir il büyüklüğünde düşünülebilir.) Bütün Çin'de 
2200 ilçe vardır. Planın gereklerini ilçe çapından komün 
çapına aktarmak için yönverme toplantıları yapılmaktadır. 
Ondan sonra her komün, kendine bağlı köyler ve kümelerle gerekli danışmayı yaptıktan sonra kararlaştırılan planı ortaya koymaktadır. İlçe ile komün arasında anlaşmazlık halinde sonsöz komüne bırakılmıştır. Komün ile köy arasında anlaşmazlık olursa köyün sözü geçerlidir. Köyle küme arasında bu bakımdan anlaşmazlık çıkarsa kümenin sözü geçerlidir ve her küme kendi ekeceklerini ve usullerini seçmekte serbesttir. 

Hükümetle komün arasında, genel hedefler üzerinde böylece bir anlaşmaya varıldıktan sonra sözleşmeler imzalanmaktadır. Fakat sözleşme hükümetle yapılmıyor, Devlet mahsulleri ofisleri ile veya ona benzer kurumlarla yapiliyor. Bazan sözleşmeyi komün yapıyor, bazan köy yapıyor. Ama çoğu zaman, temel hesaplaşma ve üleşme birimi olan kümeler yapıyor. 

Yapılan sözleşme çift yönlü oluyor. 

— Bir yönden, ofise satılacak ürünlerin miktarını öngörüyor. 

— Bir yönden de, üretim ihtiyaçları için kümenin gerekli gördüğü ve istediği gübre, tarım ilâcı, tarım alet ve makinaları gibi şeylerin çeşidini ve miktarını öngörüyor. 

“Sözleşmedeki bütün malların fiyatı, Devletçe saptanan fiyatlara göre hesaplanıyor. 

Gerçekten de ortada bir sözleşme vardır. Çünkü yapılan pazarlık, yalnız hükümetçe kabul edilmiş planın, sözleşme adı altında kümenin üretim planına dönüşmesinden ibaret kalmıyor. Sözleşme, iki planın, kümenin üretim planı ile ofisin satın alma planının karşılaşmasından doğmaktadır. Bu usulün sağladığı kolaylık şudur : Küme, kendi planında öngördüğü imkânlardan serbestçe yararlanmaktadır. Kendi tüketimini, yedek ihtiyacını, üyeler arasında bölüşülecek ürün miktarını, komün bünyesinde satılacak mal miktarını değiştirip ayarlayabilmektedir. Devlet ofisinin satın alma planı, ilkbahar ekiminden ne kadar önce belli olursa o kadar rahat yapabilmektedir bu isi. 

Uygulamada işler nasıl olup bitmektedir? Bu bakımdan kendilerine soru yöneltilen Şanghay bölgesi yöneticileri Sözleşmelerin uygun bir şekilde yerine getirildiğini belirtmişlerdir. Bunun bir sebebi de şudur : Fiyat sistemi o sekilde düzenlenmiştir ki, elde edilen ürünleri devlet sektörü dışında satmaya hemen hemen imkân kalmamıştır. 
Ayrıca, bir tabii âfet veya felâket halinde, ofis, sözleşmeyle öngörülen miktarlarda indirme yapmaktadır. Ama üretimde gerçekten bir azalma varsa? O zaman herkesin kendi tüketimini en az miktara indirmesi için tartışmaktan başka çare yoktur. 
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Kümelerin ve köylerin özerkliği, özel bir biriktirme sandığı ile de desteklenmektedir. Buraya ayrılan pay, bölgelere, komünlere, yıllara göre para gelirinin 95 3 ü ile 0 8i arasında değişmektedir. 

Basit kollektif mülkiyet sektörü ile devlet sektörü arasındaki ekonomik ilişkiler bugün bu durumdadır. Sözleşmelerin iki taraflı işlemesi, yani tarım ürünlerinin belli fiyattan satın alınması ve köylüye gerekli ürünlerin ve malların serbest olarak veya vesika ile belli fiyattan satılması sayesinde önemli ilerlemeler olmasına ragmen 1958 de tasarlanan hedeflerden ve entegrasyondan henüz çok uzakta bulunulduğu meydandadır. 

Fakat komün çapında duruma bakılacak olursa, kollektif mülkiyetin, hissedilir derecede tüm halkın mülkiyeti haline geldiği, yani Devlet'in “üretim araçlarını ve işletmelerin ürünlerini, doğrudan doğruya ve elverişli biçimde herkese ulestirebildigi” görülür. 

Komünlerin içinde üç çeşit kurum vardır : Endüstri işletmeleri, alım - satım kooperatifi, kredi kooperatifi. 


C. Komünlere ait endüstri işletmeleri. 


Şimdiki halde bu işletmelerin faydası âşikârdır. Çünkü tüm endüstri üretiminin 10 unu bunlar sağlamaktadır. İlerde de, gerek komün düzeyinde, gerekse “komün birlikleri” düzeyinde daha büyük fayda sağlayacakları muhakkaktır. 

Halk komünleri sistemine, özellik ve dinamizm veren bu kurumlardır. Bunların görev ve yetkileri yönetmeliklerle belirtilmiştir. Belli başlı bazı noktalarını aşağıya alıyoruz. 

— Komün işletmeleri çok çeşitli alanları kapsamaktadır : Sulama aracı yapanlar, çimento yapanlar, taşocakları, cam yapan, hatta, Nankin yakınlarında gördüğümüz komünlerin birinde olduğu gibi komün üyeleri için 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sipariş üzerine yelpaze yapan işletmeler var. Hayvancılıkla, tarım ürünlerini işlemekle, balıkçılıkla, agaç yetiştirmekle, vb... uğraşan işletmeler de var. 

— Her işletmenin mali özerkliği var. 

— Yapılan işler, devletçe saptanan belli fiyatlarla satılmaktadır. Fakat şöyle orijinal bir şeyler yapılırsa bunların fiyatını komünler tayin etmektedir. 

— İşletmelerde çalışanlar arasında devamlı emekçiler olduğu gibi mevsimlik emekçiler de vardır. Çünkü bu işletmelerin amaçlarından biri de elemeğini kullanma düzeyini yükseltmektir. 

— Ücretler aylık şeklinde ödenmektedir. (Bir traktör soförü ayda 30 yuan almaktadır. Bu aylık, endüstrideki ücretlere göre çok az, fakat köylünün kazancına göre yüksektir.) 

— Her işletme, kredi kooperatifinin verdiği % 3 faizli kredilerle yürütülmektedir. 

— İşletme Müdürü Komün Yönetim Kurulunca atanmakta olup ona karşı sorumludur. Üretim planının yapılması ve yerine getirilmesiyle yükümlüdür. 


Ç. Alım - satım kooperatifi 


Buna karşılık, başka bir kurum, yani alım - satım kooperatifi pek az bilinmektedir. Ama bunun üzerinde durmaya deger. Çünkü bu kurum, bir sürü probleme ilginç bir çözüm yolu sağlamaktadır. 

Alım - satım kooperatifi yeni değildir. Kooperatiflerarası bir kurum olarak komünlerden önce de vardı. Son yıllarda rolü daha da büyümüştür. Bir komünün bütün ticari işlerinin toplandığı bir kurum olduğu için, komünün ekonomik çalışmalarının esaslı bir çarkı haline gelmiştir. 

Statüsüne göre, komünü tamamlayan kurumlardan biridir. Fakat büyük ölçüde özerkliği vardır. Mali bakımdan bağımsızdır. Müdürü, kooperatif üyeleri tarafından seçilir. 

Bütün komün üyeleri kooperatifin üyesi değildir. Ama hepsi kooperatifin hizmetlerinden eşit koşullarla faydalanabilirler. Bunun nedenleri, alım - satım kooperatifinin doguşundaki tarihi olayların içindedir. Başlangıçta, sermaye ihtiyacı dolayısiyle her üye belli bir payla katılıyor ve payı oranında para koyuyordu. Kar da, payları oranında üyeler arasında paylaşılıyordu. 

Bu temel düzen gene yürürlüktedir. Fakat belli bir grubun ortak malı olma özelliğini yavaş yavaş yitirmektedir. Bugünkü durumda sermaye üyelerce sağlanmamaktadır artık. 

— Ya elindeki sermaye ile idare etmekte, ya da kredi kooperatifinden ödünç almaktadır. 

— Kendi para imkânları kıtsa, devletçe ayrılan fonlardan yararlanmaktadır. 

Pay sahiplerine artık yıllık kâr diye bir şey verilmemektedir. Zaman zaman, bütün ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, bir şey artarsa üyelere bir “kâr” verilmektedir. 
(Buna karşılık, komün üyelerinin kredi kooperatifine yatırmış oldukları tasarruf hesabına % 5 faiz ödenmektedir). 
Bazan, kooperatif üyesi olmayan komün üyelerine, örnegin kazancı olmayan yaşlı köylülere bedava “paylar” (kooperatif hisse senedi) dağıtılmaktadır. 

Alım - satım kooperatifinin görevleri nelerdir? Kooperatifin beş görevi vardır : 

1: — Kooperatif, Toprak Mahsulleri Ofisinin mahalli temsilcisidir. Bu sıfatla, devlet sektörü hesabına, kümelerle sözleşme imzalayarak komüne ait tarım ürünlerini satın alır. Kooperatifin depolama ve nakliye masraflarını karşılamak için Ofis, bu ürünleri © 5 - 10 civarında bir kârla devralır. Saklama güçlükleri sebebiyle süt, bal, balık gibi bazı ürünler doğrudan doğruya Ofise satılır. 


44 


2. — Kooperatif, kümelerin getirdiği artık ürünleri de satın alır. Fiyat, devlet hesabına alınanlar için ne ise bunlar için de odur. 

3. — Kooperatif, satın aldığı bu artık ürünleri istediği gibi satar. Ya devlet isterse ona satar, ya alım satım fiyatı arasına 76 10 - 15 bir kâr koyarak komünün kendi iç pazarında satar, ya da devletçe tespit edilen pazar fiyatına göre komün dışındaki topluluk veya kurumlara satar. 

4. — Bunlara karşılık, kooperatif, komün üyeleri hesabına, üretim için gerekli bütün ihtiyaçları, gübre, ilâç, donatım gibi şeyleri sağlamayı üstüne alır, bunlar için de masraflarını karşılamak bakımından gayet az bir kâr alır. 

5. — Nihayet, komün içinde her türlü satış magazalarını kuran ve işleten de kooperatiftir. Örnek olarak Pekin 
civarından bir komün alalım. 2100 ailelik bu komünde 8 
satış mağazası vardır. Bunların 1962 deki iş hacmi 342 000 
yuan, 1963 teki iş hacmi 388 000 yuandır. Kooperatif, komüne ait tarım ürünlerini satın almak için 1962 yılında 
636 000 yuan, 1963 te ise 809 000 yuan ödemiştir. 

Görülüyor Ki, alım - satım kooperatifi komün için çok önemli bir kurumdur. Herkesi memnun etmek için ugraşan, mevcut duruma uyan bir kurumdur. Kooperatif, “kollektif” olan üretim ile “devlete ait” olan ticaret arasında köprü işi görmektedir. Bu sebeple kooperatif iki yönü olan bir yapıya sahiptir : Kuruluşu ve idaresi bakımından “kollektif” tir, Toprak Mahsulleri Ofisinin temsilcilik görevi bakımından ise bir “devlet kurumu” dur. Üretim ilişkileri tektürlü olmayan bir toplumda ortaya çıkacak çelişmeleri, çatışmaları gidermek bakımından bulunmuş yumuşak, esnek, fakat gelişmeye elverişli bir örgüttür. 

Kredi kooperatifleri de kollektif olarak yönetilmekte, devletin mali sektörünün temsilciliğini yapmakta ve alım - satım kooperatifininkine benzer ilkelere göre çalışmaktadır. 
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III. ÜLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 


A. Toplu yaşama. 


Komünün ekonomik yapısını incelediğimiz zaman henüz 1958 de öngörülen hedeflere ulaşamadığını görürüz. 
Topluca yaşama şekli ve gelirlerin üleşilmesi usulü incelendiği zaman bu bakımlardan da geride kalındığı görülür. 

Topluca yaşama düzeni, hızlı bir çıkış üzerine kopan eleştiriler üzerine çok sınırlı bir gelişme göstermiştir. Hizmetlerin topluca görülmesi teşvik edilmiş, çeltik atelyeleri gittikçe artırılmıştır. Fakat buralarda dahi, mutfak ve ev hizmetleri kaldırılarak topluca bir yaşama düzeni kurulması bakımından aşılması güç bir engel vardır. 

Sebepler pek çoktur. Köylü gelenege bağlıdır, bireysel içgüdüsü kuvvetlidir, aile bağları çok sağlamdır vb.. 
denmiştir. Şüphesiz bu etkenler var. Ama bu etkenler üstün geliyorsa bunun asıl sebebi, üretim güçlerinin bugünkü düzeyinin, toplu yaşama düzenine yetmemesidir. 1) Gerçek bir toplu yaşama düzeninin gerektireceği masrafları karşılamak kabil değildir. (Çünkü böyle bir düzenin aile içinde yapılan çalışmaları da hesaba katması gerekir). 
2) Aile mutfağından, frensiz bir toplu mutfağa geçişte ister istemez ortaya çıkan tüketim artışı, hatta tüketim yağmacılığı ikinci bir engeldir. 

` Şimdiki halde bedava görülen hizmetler oldukça azdır. Şimdilik öğrenim ve sağlık hizmetleri parasız olup her ikisi de iyi gelişmiştir. Örneğin Nankin bölgesinde 
10500 nüfuslu bir komünde 60 yataklı bir hastane, 4 
sağlık merkezi, 2000 öğrencilik 9 ilkokul, 1000 öğrencilik bir ortaokul ve bir tarım okulu bulunmaktadır. 


B. Gelirlerin üleşilmesi yöntemleri. 


Gelirlerin halk arasında üleşilmesi biçimine gelince, bir komünden ötekine değişmesine rağmen, sovyet kolhozlarında uygulanan usullere benzer usuller uygulanmaktadır. Esas itibariyle, köylünün aldığı pay bir ücret değildir. Bu pay, ihtiyaca göre değil, yapılan işin kalitesine ve miktarına göre, elde edilen ürünlerden herkese verilen bir paydır. Demek ki sosyalistce bir üleşim değildir. Cun- kü çalışmaya olduğu kadar ürünlerin satışına da bağlıdır. 

Hesaplar küme çapında yapılmaktadır. Bu da yakın zamanlarda olmuştur. Daha önceleri, eski kooperatif (şimdiki köy) üleşme birimiydi. Eskiden de üretim birimi küme olduğu için, daima çözülmesi güç meseleler ortaya çıkıyordu. Bugünkü durumda küme, hem üretim birimi, hem de üleşme birimidir. 

Kümenin şağladığı net üretimin hesaplanma şekillerini iki sisteme bağlamak mümkündür : 


1. — Puan sistemi. 


“Puan sistemi” denen birinci şekil, çalışmanın süresini ve çalışanın niteliğini dikkate almakta ve bir sıra basamaklar koymaktadır. Her basamakta, bir günlük çalışmanın puanı başkadır. Her basamakta bir günlük çahşmaya kaç puan verilmesi gerektiği o gün yapılan işe göre ayarlanmakta ve bu işi her küme kendi arasında tartışarak kararlaştırmaktadır. 

Bu sistem, çıkarılan işi dikkate almadan yalnızca işin süresini ve çalışmanın niteliğini hesaba katan sanayi işçisinin ücret hesabına benzemektedir. Bugünkü Çin tarımının özel koşullarını hesaba katmadığı için bu sistem kusurlu sayılmaktadır. Çünkü Çin'de tarım çalışmaları çok çeşitli olup uzmanlaşma düzeyi düşüktür. Ayrıca işin büyük kısmı elle görülmektedir. 


2. — İş normu sistemi. 


“İş normu sistemi” denen ikinci sistem gittikçe yayılmaktadır. Tıpkı kolhozlarda olduğu gibi her iş için 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bir norm tespit edilmekte- ve bu norma göre bir puan sayısı konmaktadır. Önceden belli edilen norm aşıldığı takdirde, fazla çalışma puanı verilmektedir. Normların gayet sıkı kurallara ve ayrıntılı derecelere ayrıldığı sovyet sisteminden farklı olarak komünlerde, normları tespit edenler, kümeler içinde toplaşan köylülerin kendileridir. 

Goruldugu gibi, norm, işin kalitesini ve miktarını hesaba katmak zorundadır. Her akşam herkesin yaptığı işe bakılmaktadır. Bu nankör işi yapmak için bazan geçici bir “denetçi” seçildiği olur. Anlaşmazlık halinde, son söz kümenindir. Küme bu işi küme yönetim kurulu yoluyla çözer. 

Her çalışan, yıl içinde elde ettiği iş puanlarının toplamına göre, ürünler satıldıktan sonra elde kalan net gelirden kendine düşen payı alır. Bu pay kısmen mal olarak, 

kısmen de para olarak ödenir. Yıllık gelirin © 20 sinden % 50 sine kadarı para olarak ödenmektedir. Pek tabii, yasama düzeyi yükseldikçe ve komün zenginleştikçe para ile ödenen kısım artmaktadır. 

Bununla beraber, Madam Marchisio, Pekin ve Kanton dolaylarında, aralarında soruşturma yaptığı bazı kümelerde, yiyecek maddelerinin ailedeki boğaz sayısına göre dağıtıldığını, artan ürünün kazanılan iş puanlarına göre paylaştırıldığını söylemektedir. Burada bedava dağıtımın küçük bir örneğini görmekteyiz. Fakat “herkese ihtiyacına göre” dağıtımından çok uzakta bulunulmaktadır. 

Bu iki üleşme sisteminin köylüler bakımından değeri nedir? Gayet tabii sonuçlar, kümeden kümeye, komünden, komüne değişmektedir. Çünkü bir komünde bile, o komune bağlı kümeler arasındaki gelişme ve gelir eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için büyük çabalar harcanmaktadır. Bu yüzden köyler, kendilerine bağlı kümelerden geride kalanlara para ve donatım yardımında bulunmakla yükümlü olduğu gibi, ellerinde olmayan sebeplerle zorluk içinde kalan ailelere ve kümelere mal ve para dağıtmakla da yükümlüdür. 

Genel olarak denebilir ki, 1963 yılında, bir ailenin ortalama kazancı yılda 300 yuan olmuştur. Bunun en azı 200, en çoğu 400 yuandır. 1964 de % 20 - 30 bir artış var görünmektedir. Bu rakamlar, bir kümenin toplam gelirinin % 60 - 70 inin bölüşülmesine göredir. Vergiler, birkaç yıl için götürü olarak tespit edilmekte olup kollektif gelirin 96 4 - 5 ini geçmemektedir. Üretim hacmi artıkça bu oran kendiliğinden azalmaktadır. Geri kalan 96 15 - 25, üretim giderlerine ve biriktirme sandığına ayrılır. Bu oranlar dahi kümeden kümeye, komünden komüne değişmektedir. 

Bu toplumsal gelirlere ailenin ek çalışmalarından sağlanan gelirler de eklenmektedir. Ek gelirler sanatkârlıktan, hayvancılıktan, toplamı komün arazisinin 96 5 i kadar olan özel arazilerde yetiştirilen ürünlerden gelmektedir. Toplam olarak bu ek gelirlerin, köylünün gelirinin 96 15 20 
unu meydana getirdiği söylenebilir. 


IV. HALK KOMÜNLERİNİN GELİŞME 
SORUNLARI 


Köylü halk komünlerinin üzerinde bu kadar durmamızın sebebi, bugün için, hatta gelecek için bunların Çin'in sosyalist ekonomisindeki önemini belirtmektir. 

Bundan önceki kısımlar okununca, halk komünlerinin başarısızlığa uğradığı, bu yüzden çok küçük ölçüde bir örgüte, yani küme düzeyine inildiği gibi bir izlenime kapılmak mümkündür. Böyle bir sanı, çok yanlış olur. Halk komünlerinin bağrındaki gerçek toplumsal -—— tümü ole alındıkta görülür ki : 

1. — Eski kooperatif, yani şimdiki köy, yukarıya doğru komün yararına, aşağıya doğru küme yararına parçalanmıştır. Tarımsal üretim ve üleşim küme çapında yapılmaktadır. Çünkü her kümede 15 - 20 aile bulunmakta ve bu aileler 15 - 20 hektar arazi üzerinde çalışmaktadır. 
El emeğine ve insan sırtında mal taşımaya dayanan bir tanm düzeninde bu çapta bir topluluk bile geniş sayılabilir. 

2. — Halk komünleri, köylü hayatına makinalaşmayı sokmak için bulunmuş mükemmel bir örgüttür. Bu makinalaşma, geleneksel alışkanlıkları şimdiye kadar görülmedik biçimde alt üst edecektir. 

Bu durumda, akla şöyle bir soru gelebilir : üretim güçleri geri bir durumda iken, toplumsal örgütlerde meydana gelen hızlı değişiklikler bu örgütlerin gelişmesini kösteklemiş olmaz mı? i 
© Soru önemlidir ve buna cevap verebilmek için gerçeği etraflıca bilmek gerekir. İşin doğrusu şudur ki, bugünkü durumda bir yandan sınıf mücadelesi yürütülmekte, bir yandan da üretim ilişkilerinde istikrar sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun için Mao Çe Tung'un şu sözlerine dayanılmaktadır: “Sağlamca tutunup yerleşilmezse, ilerieme ve gelişme sağlanamaz”. Marks'ın şu sözleri de benimsenmektedir: “Her hangi bir mülkiyet sistemi değişikliğinde bir geçiş devresini öngörmek gerekir.” 
Çin'de yapılan da budur. Çünkü : 1) Yapılan işe göre üleşim yapılmaktadır. 2) Üretim sözleşmeye dayanan bir sistemle düzenlenmektedir. 3) Köylü yığınları geniş ölçüde sosyalist zihniyete göre eğitilmektedir. 
| Fakat bize öyle geliyor ki, bu geçiş devresinde, üretim 
örgütlerinin üretim güçlerinden ileri oluşu, gelişme için bir köstek olmak şöyle dursun, üretim güçlerinin ilerlemesin- de başlı başına bir etkendir. 
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HALK KOMÜNLERİNDE ÜLEŞME SİSTEMLERİ 


HELENE MARCHİSİO 


Halk komünleri kurulduğundan beri bunlar hakkında bir sürü yazı yayınlanmış bulunmaktadır. Halk komünlerinin en ilginç yönlerinden, en özgün yönlerinden biri, köylülerin kazançlarının nasıl hesaplandığıdır. Bunu şöyle eni- ne boyuna ele almak, incelemek bize pek yerinde göründü. 

Bilindiği gibi Çin'de, tarımın sosyalist düzene geçirilmesi birkaç aşamada gerçekleştirildi : Geçici ve sonra sürekli imece grupları, yarı sosyalist kooperatifler (bunlarda herkesin gelir payı katkıda bulunduğu toprak, çeki hayvanı ve sulama araçlarına göre hesaplanıyordu), sonra geniş çapta kooperatifler (sosyalist kooperatifler) ve nihayet halk komünleri. Bu değişiklikler bütün Çin'de aynı şekilde ve aynı hızla olmuştur sanmak yanlıştır. Örneğin, Çin daha özgürlüğe kavuşmadan çok önce, özgürlüğe kavuşan bölgelerin bazı yerlerinde tarım reformu gerçekleştirilmiş bulunuyordu. İmece grupları, hatta bazı yerlerde kooperatifler kurulmuştu. (Hopey ilindeki Vugong köyü, 1963 yılı aralık ayında kooperatiflesmesinin 20. yıldönümünü kutlamıştır.) Bazı bölgeler daha tarım reformunun başlangıcında iken bazi kooperatifler çoktan onuncu yıllarını tamamlamış bulunuyorlardı. Bu bakımdan bazı bölgelerin geride kalışı, idare makamlarına, deneme yapmak ve şu veya bu şekli benimseyip genelleştirmeden önce gerekli düzeltmeleri yapmak imkânını verdi ve sosyalist dönüşümün hızla gerçekleşmesini sağlayan etkenlerden biri oldu. 

Bu çeşitli aşamalar boyunca yavaş yavaş bazı kurallar temelli yerleşti. Halk komünlerinin çalışma düzeni gözden geçirildiği zaman filan yönetim kuralının ta ilk kooperatifler zamanından kaldığı, falan kuralın ise geniş çaptaki kooperatif zamanında yerleştiği görülür. İşte bu şekilde, çeşitli denemelerin olumsuz yönleri atılarak, olumlu yönleri alınarak halk komünlerinde bugün yürürlükte olan kazançların hesaplanması sistemi ortaya çıkmış bulunuyor. 

Halk komünlerinde köylülerin kazançlarının hesaplanma biçimi ile daha önceki aşamalar arasında hiç bir ortak yan olmadığını sanmak, hele bir şekilden ötekine geçişin kabaca bir kopuş olduğunu sanmak kocaman bir yanlış olur. 75000 halk komününü birbirine tıpatıp benzer biçimde işlediğini ve tepeden inme emirlere sıkı sıkıya bağlı olarak çalıştığını sanmak büsbütün yanlış olur. Halk komünleri gerçi genel çizgileriyle birbirine benzemekte ve bazı temel ilkelere göre yönetilmektedirler, ama, bu ilkeleri, doğal koşulları, üretim güçlerinin düzeyi gibi özel koşulların, komün üyelerinin isteklerini, onların bilinçlenme derecelerini, kültür düzeylerini vb... hesaba katarak uygulamaktadırlar. Halk komünlerinde demokrasi lâfü güzaf degil canlı bir gerçektir. Jiyangsi ilinde, ilçe sorumlularından biri 1963 şubatında bize şöyle diyordu : “Bu ilçede, idare ve üleşme tarzı tıpatıp benzer olan iki halk komünü bile yoktur.” Bize göre, halk komünleri denemesini o kadar zengin kılan ve incelenmesini güçleştiren öğelerden biri budur. 

Köylülerin kazançlarının nasıl hesaplandığı hakkındaki bu incelememiz süresince, ilkelerle bu ilkelerin uygulaması arasında hep aynı ilişkiyi bulacağız. Bu hesap, sosyalist rejimde üleşimin temel ilkesine göre yapılmaktadır : “Herkese çalışmasına göre; çok çalışan çok kazanır.” Bu 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kazanç işçilerin ücretlerine benzemez. Bu kazanç, köylünün katıldığı topluluğun üretimde elde ettiği sonuçlara bağlı bir kazançtır. Ürün ne kadar iyi olursa, üretim ne kadar yüksek olursa kazanç da o kadar yüksek olacaktır. Köylünün topluluktan alacağı pay, yaptığı işin kalitesine ve miktarına bağlıdır ve puan durumuna göre değerlendirilir. 
Bir orantı kurmak gerekirse şöyle yapılabilir : 


Hesaplaşma biriminin x Köylü M. nin almış toplam net kazancı olduğu puan sayısı 


Hesaplaşma birimine bağlı köylülerin tümünün toplam puan sayısı 


I. HESAPLAŞMA BİRİMİ 


Bilindigi gibi halk komünleri, geniş çapta birçok kooperatifin kaynaşıp birleşmesinden meydana gelmiştir. Geniş çapta kooperatifin hesaplaşma birimi kendisiydi. Köylülerin kazançları kooperatif içinde hesaplanırdı. Buna karşılık, üretimden sorumlu olanlar bu kooperatife bağlı olan çok büyük kümelerdi. Halk komünleri kurulurken, kısa bir deneme devresinden sonra eski sistem aynen alıkondu : Kooperatifler gene hesaplaşma birimi olarak kaldılar, eskiden üretimden sorumlu olan çok büyük kümeler ise daha da küçültüldüler ve üretimden sorumlu gene bunlar oldu. Bir köy bir kooperatif demekti. Bu aşamada, köyler kendine bağlı kümelerle çeşitli sözleşmeler yapıyor, örneğin ne kadar ürün sağlanacağını ve fazla ürün sağlandığı takdirde kümeye ne verileceğini aralarında kararlastinyorlardı. Fakat bu sistemde büyük bir çelişme bulunduğu çabucak görüldü : Üretimi yapan, küme adı verilen bir topluluktu, ama bu kümeye bağlı köylülerin kazancı, doğrudan doğruya kendi çalışmalarının sonucuna bağlı değildi. Çok 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iyi çalışan ve çok iyi sonuçlar alan dirayetli bir küme, eger o köye bağlı öteki kümeler aynı derecede çalışmamışlarsa daha az kazanç elde ediyordu. Böylece iyi çalışan adeta cezalanmış oluyor, dolayısiyle köstekleniyor demekti. Ayrıca, bu sistem, geride kalan kümeleri önde giden kümelere ulaşmaya teşvik de etmiyordu. Çalışma farkları örtbas edilse bile, bunları gidermek için gene de ortaya dökmek gerekiyordu. 1961 - 1962 kışı süresince köylerde bu konu, yani köy ile küme arasındaki karşılıklı ilişki konuşuldu, tartışıldı. Sonunda kazanç üleşiminin de küme çapında yapilmasına karar verildi ve böylece kümeler hesaplaşma birimi oldu. Ama gene de eski sistemi devam ettiren komünler var. Hatta öyle komünler var ki, içindeki köylerden biri hesaplaşma birimi olarak kalmıştır, öyle istemiştir, geri kalanı kümeler çapında hesap görmektedir. Çogu büyük şehirlerin kenarlarında bulunan üretim düzeyi yüksek olan köylerde genellikle üleşim küme çapında değil, köy çapında yapılmaktadır. Çünkü buralarda kümeler arasında pek de durum ayrılığı yoktur. Fakat bu sebepler bir önemli sebebe bağlıdır : eğer köy hesaplaşma birimi olarak kalmışsa köylüler böyle istediği içindir. Demek ki eski bölüşme tarzından memnundular. Biraz önce bahsettiğimiz halk komünlerinin tutumundaki esnekliğe örnek olarak bunu gösterebiliriz. 

Kazanç üleşimi küme düzeyine getirilmekle basit kooperatif usulüne dönülmüyor mu demek, esaslı bir olayı bilmezlikten gelmek olur : basit kooperatiflerde kazançlar, kısmen yapılan çalışmaya, kısmen de topluluğa yapılan katkıya (toprak, âlet, çeki hayvanı gibi) göre hesaplanırdı. Halbuki kümede yalnız çalışma esas alınmıştır. Gene unutmamak gerekir ki, halk komünlerinde, küme yegâne mülkiyet kademesi değildir. Köylerin de, komünün de kendi biriktirme fonları ve özel ekonomik etkinlikleri vardır. Bugünkü durumda halk komünleri, kooperatiflere göre daha geniş çapta bir kollektifleşmeyi ifade etmektedir. Öte yandan, üretim yeterli düzeye ulaştıktan ve kümelerin gelirleri arasındaki farklar giderildikten sonra önce köyün, daha sonra komünün hesaplaşma birimi haline gelmesi öngörülmüştür. 

Komün içinde en önemli rol kümeye verildiğinden ondan daha fazla bahsetmek ilginç olacaktır. Ziyaret ottiğimiz komünlerden bazılarında, bir kümedeki aile sayısı bir düzineyi aşmazken ötekilerde 50, 60 hatta daha fazla aile vardı. Öyleyse bir kümenin büyüklüğünün ölçüsü nedir ? 
Her şeyden önce el emeğinin, kol gücünün kullanılma koşullarıdır. Ulaşımın kolay olmadığı ve köylerin seyrek bulundugu Dağlar Bölgesindeki bir komünde, köylüler bir tarladan ötekine giderken fazla zaman kaybetmesinler diye kümeler küçük tutulmuştur. Başka bir bölgede belki küme düpedüz bir köydür. Daha başka bir yerde hatta birbirine yakın iki köy de olabilir... 

Başka bir ölçü, üretim koşulları, daha doğrusu sulama koşullarıdır. Aşağı yukarı Çin'in her yerinde su meselesi (sulama veya kurutma) tarımsal üretim için anahtar meselelerden biridir. Bir sulama şebekesine, bir dereye, bir kanala bağlı olmak bazan bir küme teşkiline sebep olmak- ta ve bir dereceye kadar kümenin büyüklüğünü etkilemektedir. 

Önemi hiç de azımsanamıyacak son bir etken de köy-Tülerin arzusudur. Bu konuda dahi son söz onlarındır. Bir kasabada, köylüler ta kooperatif zamanından beri birlikte çalışmaya alışmışlarsa ve bu durumlarından memnunsalar tek küme olacak demektir. Aynı büyüklükte bir köyde meselâ iki küme olacaktır, çünkü köylü böyle istemiştir. 

Kısacası, bir küme kurulabilmek için, kümenin kendi içinde bir yönetim sağlayabilecek durumda olması gerekmektedir. Çok küçük bir kümede bunu sağlamak güç bir 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iştir. Aynı güçlük, başka sebeplerle, çok büyük kümeler için de vardır. Bunlarda da bir sürü yönetim güçlükleri dogmaktadir. (Bazı yerlerde, özellikle kümelerin oldukça büyük olduğu yerlerde, kümeler bazan sürekli, çoğu zaman da geçici “iş grupları” na ayrılmaktadırlar; böylece bir işi, meselâ pirinç ekimini daha kolay yapmaktadırlar. 
Ama bu şekilde gruplara ayrılmış olmak kazanç paylaşımını etkilememektedir.) 

Yukarı kademeler, yani komünler veya köyler, küme-Jeri istedikleri gibi degistiremedikleri gibi bir kümeden ötekine toprak da alıp veremezler. Böyle bir şey yapabilmek için çok önemli değişiklikler olması gerekir. Böyle bir şey yapabilmeleri için ya bir kümedeki insan sayısının çok büyük ölçüde azalıp çoğalması veya sulama çalışmalarının üretim koşullarını değiştirmiş olması gerekir. Ve gayet tabii bütün bu durumlarda köylülerin evet demesi lâzımdır. 
Böyle bir istikrar muhakkak gereklidir. Çünkü üretimin artması, büyük ölçüde uzun süreli bir sıra çalışmalara bağbr (toprak düzlenmesi, sulama ,toprağın ıslahı vb...). Sık sık değişiklik yapılması köylülerin cesaretini kırar, iş başarmasını güçleştirir. 


II. İŞ PUANI HESABI 


Biraz önce gördük ki, her köylünün gelir hesabı, yıl içinde kazandığı iş puanı sayısına göre yapılmaktadır. İş puanı sistemi önce basit kooperatiflerde, sonra geniş çaplr kooperatiflerde denenerek geliştirilmiştir. Gerçekten, daha imece grupları zamanında, emek değiş tokuşu, yapılan işin kalitesine ve miktarına bakılmaksızın, bir gündeliğe karşı bir gündelik, yarım gündeliğe karşı yarım gündelik verilerek yapılıyordu. (Bazı yerlerde çalışanın kuvvetli veya zayıf olduğu da hesaba katılırdı). Kooperatiflerin kurutuşundan sonra bu sistemin yetersizliği çabucak anlaşıldı 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ve iyi bir ödeme sistemi araştırıldı. “Herkese işine göre” ilkesine günlük hayatta yer veren bir uygulama sistemi bulundu. Birçok denemelerden sonra, bazı kooperatiflerce uygulamaya konan ve iyi sonuç alınan yöntemler, başka yerlerde de uygulamaya konarak genelleştirildiler. Ama asla katı kalıplar şeklinde uygulanmadılar. Halk komünlerinde uygulanmakta olan çeşitli iş puanı hesap sistemlerinin çoğu kooperatifler zamanından kalmadır. Bu bakımdan başlıca iki sistem vardır : Temel puan sistemi ve iş normu sistemi. 


1. “Temel puan” sistemi. 


Bir kümeye bağlı köylüler, hep bir araya gelirler, her birinin meslek ve iş değerini aralarında tartışırlar, her cmekçinin bir iş gününde elde edeceği puan sayısını tespit ederler. Demek ki bu sistem çalışılan zamana ve çalışanın niteliğine yer veren bir ücret ödeme sistemi oluyor. Derecelerin sayısı kümeden kümeye değişebilir, ama aralarında pek büyük bir fark yoktur. Örneğin, Pekin'in kenar mahallelerinden Beyksiyaoyin Komününde, bir kümede, derecelerine göre erkeklerin temel puanı 9 veya 10, kadınlarınki 8 
veya 7 dir. Ayrıca erkekler 5 dereceye, kadınlar ise 3 dereceye ayrılmıştır. Prensip olarak, köylülerin derecelendirilmeleri şu ölçülere göre yapılmaktadır : beden kuvveti, iş becerme derecesi, işe karşı tutumu. Bazı kümelerde beden kuvveti temel ölçü sayılmakta ve köylüler iki büyük bölüme ayrılmaktadır: Ne olursa olsun her işi becerebilen “kuvvetliler”, tohum ayıklama, tarladan yabani otları yolma gibi hafif işlerde çalışabilen “zayıflar”. Ama bu sistem oldukça kaba bir sistem sayılmaktadır. 

Temel puan sisteminin uygulama şekilleri büyük ölçüde değişiklik göstermekle beraber bunlar iki şekle indirgenebilir : (Sifen siji) denen birincisinde yalnız çalışılan iş 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günü sayısı dikkate alınır. Oldukça ilkel olan bu yolun başlıca sakıncası, yapılan hakiki işi (işin miktarını ve kalitesini) göz önünde bulundurmamasıdır. Bu yüzden - ve hayli zamandan beri - bir başka yol tutulmuştur : (huofen siji) “esnek bir degerlendirmeye dayanan temel puan sistemi. 
Bu sisteme göre her işçi, temel puan sayısı belli bir derece almaktadır. Ama bu temel puan derecesi sadece bir göster- ge durumundadır. Her iş gününün sonunda kümeye veya iş grubuna bağlı üyeler her birinin yapmış olduğu işin miktarı ve kalitesi üzerinde tartışmakta ve sonunda, elde edilen puan sayısını artırmakta ve azaltmaktadırlar. 

Temel puan sisteminin katılığını biraz yumuşatmak için kümelere, her birkaç ayın veya her mevsimin sonunda, her birine düşen temel puan sayısını tartışmaları tavsiye edilmektedir. Böylece dereceleri sık sık gözden geçirmek ve gerekli düzeltmeyi yapmak kabil olmaktadır. Bazı komünlerde, bir köylüye tanınan temel puan sayısı yaz ve kış aynı değildir. Kalifiye bir işçi, yoğun çalışma mevsiminde 
10 temel puan alıyorsa, kışın 7 almaktadır. Bunun bir nedeni kışın çalışmaların pek yoğun olmaması ise, diger bir nedeni de “verime” göre çalışan köylülerin kazandığı temel puan sayısı ile gündelik şeklinde ücret alan köylülerin puan sayısı arasında bir denge sağlamaktır. Böyle bir denge sağlanmazsa, birinciler ikincilerden daha çok kazanacaklarından az verimli işler için çalışacak insan bulunması güçleşecektir. 

Temel puan sistemi sayısız eleştirmelere konu olmuştur. Gerçekten de bu sistem, ne tarımın genel özelliklerini, ne de Çin tarımının bugünkü özel koşullarını göz önünde tutmaktadır deniliyor. Ayrıca “herkese işine göre” ilkesini de pek noksan bir şekilde uygulamaktadır. "Tarıma özgü özelliklerden biri, çalışma ve iş alanının pek çok oluşudur. 
Öyle ki bir köylü, mevsime göre bunların en basitinden en karmaşığına kadar hepsini yapmak zorundadır. “İşbölümü 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ve uzmanlaşma oldukça zayıftır... Köylülerin çoğu her çeşit işi yapmak zorundadır. Bir alanda ustalaşmasına imkân olmamaktadır.” Demek ki bir köylü, ustalaştığı alandaki bir işi yapıp yapmadığına göre az veya çok verimli olacaktır. Bu koşullar altında, harcanan zamana, ya da işin niteliğine göre gündelik verilmesi, yapılan işin miktar ve kalite farklarını gözetemiyecektir. “Herkese işine göre” ilkesinin memnunluk verici bir tarzda uygulanmasına da elvermemektedir. Özellikle kadınlar böyle bir sistemde gadre uğramaktadır. Bugünkü durumda kadınlar erkeklere göre genellikle daha aşağı bir çalışma niteliğindedirler. Öyle işler vardır ki, kadınlar onu çok zor yapabilmektedirler. 
Buna karşılık bazı alanlarda onların verimi daha yüksektir : tohum ayıklama, pamuk toplama, ağaç budama... gibi. Bu işleri yaptıkları zaman erkeklerden daha fazla gündelik almalıdırlar. 


Zaten tarım alanındaki üretim güçlerinin düzeyi oldukça düşüktür : “Tek başına ve elle yapılan işler önemli bir yer tutmaktadır... İşle işin sonucu arasındaki ilişki pek de açık değildir. Bu yüzden, herkesin yaptıgı işin miktarını ve kalitesini yüksek göstermesi nisbeten kolaydır”. 

Bütün bu nedenlerle, önce birçok kooperatifler, sonra halk komünleri, temel puan sistemini kısmen veya tamamen bırakarak, yapılan işle elde edilen puan sayısı arasında daha sıkı bir bağıntı kuran bir sistemi benimsemişlerdir. 


2. “İşnormu” sistemi. 


Bu sistemde her köylünün kazandığı puan sayısı, önceden saptanmış iş normlarına göre hesaplanmaktadır. 
Bir işin ne kadar zamanda yapılacağı ve bunun için ne miktar puan verileceği bir norm halinde saptanmıştır. İş çabuk bitirilirse köylünün lehinedir. Çünkü o zaman ya 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bir başka işe başlayacaktır, ya da kendi küçük toprağında çalışacaktır. Bazı durumlarda, kazanılan zaman önemli ise,. 
o köylüye prim olarak bir miktar puan daha verilmektedir. 
Buna karşılık, belli zamanda işini bitiremezse, puan sayısı gene de azaltılmamaktadır. Daha iyice ustalaşmamış, ya da bir engeli bulunan işçiler için önemli bir garantidir bu. 
Yaptıkları işe göre tam karşılık alacaklarından emindirler.. 


A. Normların saptanması. 


Bütün bu sistem norm hesabına dayanmaktadır. “İş normları, orta halli bir işçinin, normal bir çalışmayla bir günde yaptığı işin miktarına ve kalitesine göre saptanmaktadır. Öngörülen norm, işin gerektirdiği teknik düzeye, harcanacak emeğin yoğunluğuna, yapıldığı zamandaki doğal koşullara ve mevsim koşullarına, üretimdeki önemi- ne göre yüksek veya düşük olacak, buna verilecek puan sayısı da ona göre az veya çok olacaktır.” 

Tarım alanında sayısız iş vardır. Çeşitli tarım çalışmaları için saptanan normlar arasında toptan bir denge kurmak için “önce bir günlük çalışmanın ölçüsünü koymak, sonra çeşitli tarla ve tarım işlerini birbiriyle kıyaslamak, karşılaştırmak (örneğin bir dönüm patates ekenle, bir dönüm lahana eken kimsenin çalışmasını kıyaslamak), sonra çalışanları birbiriyle kıyaslamak (örneğin aynı kişinin çeşitli alanlarda yaptığı işin miktarını birbiriyle kıyaslamak) gerekmektedir.” 

Bu değişik etkenleri değerlendirmedeki güçlük apaçıktır. Tam bir norm sisteminin kurulması ise çok zaman ister. Köylüler, kümeler halinde toplaşarak kendi normlarını saptamaktadırlar. Bazan köyler bir örnek norm cetveli düzenlemektedirler; ama, bu, sadece yol göstermek içindir. Her küme bu cetveli kendi arasında tartışmakta ve özel koşullarına uydurmaktadır. Ziyaret ettigimiz halk ko-. 
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münlerinde, bu sistemin son derece esnek işleyişinin pek çok örneklerini gördük. Birbirine komşu iki kümede, köyden tarlaya gübre taşımanın normu aynı değildir. Aynı kümede bile, aynı iş için, değişik hava koşullarına göre değişik normlar vardır. Hunan ilindeki Altın Kuyu halk komününde 10 iş puanı kazanmak için, güzel havada tarlaya 
800 libre ağırlığında gübre taşımak gerekir. Hava yağışliysa aynı puanı elde etmek için 500 libre taşımak yeter. 
Şanghay yakınlarındaki Vu Song halk komününden başka bir örnek : Normal bir zamanda 10 puan kazanmak için bir mu”luk (#*) alanın yabani otlarını ayıklamak gerekir. 
Yağışlı mevsimde ise, yabani ot çok olacağından, 1 mu'luk alanı ayıklamak 15 - 20 puan kazandırır. Aynı komünden alınmış başka bir örnek : Mevsim başında pamuk toplamak kolaydır. 10 puan kazanmak için 30 libre pamuk toplamak gerekir. Mevsim sonunda ise iş zorlaştığından aynı miktarda puan kazanmak için 5 libre pamuk toplamak yeter. 

Çalışma alanına gidinceye kadar gidilecek yol gibi, çalisilacak tarlanın niteliği gibi -ovalık, çakıllık, kurak, nemii-, çeki hayvanının yaşı gibi değişik etkenler de ayrıca hesaba katılmaktadır. 

Normların gözden geçirilerek düzeltilmesi işinin hafife alınmaması tavsiye edilmektedir. Bazı komünler bu düzeltmelerin yapılacağı halleri saptamışlardır : 


1) Üretim âletlerindeki değişiklik, 

2) Sürekli yagmur veya kuraklık, 
3) İşin niteliğindeki değişmeler, 

4) Normların tespitinde âşikâr hata. 


Normların değiştirilmeyeceği haller ise şunlardır : 


(+) 1 mu, 666 m? lik bir alan ölçüsü. 
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1) Mükemmel olmasa bile norm gerçekleştirilebiliyor-. 
sa; 

2) Köylülerin çok az bir kısmı normu yerine getiremiyorsa; 

ə) iNormun yerine getirilememesinin nedeni kötü bir çalışma tutumu ise; 

4) Değişiklik için öngörülen yukarıda sözü edilen nedenler önemli değilse normlar değiştirilmez. Normlarda sık: sık yapılacak değişiklikler bir sürü dengesizliklere yol açabilir. Bunun içindir ki yöneticilere bu işi hafife almamaları tavsiye edilmektedir. “Ancak kütlelerin tecrübeleri sonucunda ve zamanla normları düzeltmek ve sistemi mükemmelleştirmek gerekir.” 


B. “İş puanları” nın verilişi. 


Normların tespiti sadece birinci işlemdir. Ondan sonra, her çalışma günü veya her iş sona erince, yapılan hakiki işin miktarı ve kalitesi göz önünde tutularak, elde edilen gerçek iş puanı sayısını tespit etmek gerekir. Puanlamayı kolaylaştırmak için, çeşitli tarım çalışmaları birkaç: büyük kategoriye ayrılmış bulunmaktadır : 

1. — Kümenin, tek başına veya parça başına çalışan bir köylüye verdiği işler. Gübre taşıma, tarla sürme, yün eğirme gibi çok kişinin işbirliğini gerektirmeyen ve yapılan işin miktarını ölçmeye elverişli olan işler bu kategoriye girer. 

2. — Birçok köylünün beraberce yaptığı, fakat her birinin yaptığı işin kolayca ölçülebildiği işler. Küme, bu gibi işleri bir gruba vermektedir. Bu durumda her köylü, yapılan işin miktarına oranla bir puan sayısı elde etmektedir. 
Ekin biçmek, ot taşımak gibi işler bu kategoriye girer. 

3. — Birlikte yapılan, fakat her kişinin harcadığı emegin kesinlikle değerlendirilmesine imkân olmayan işler. 
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Böyle işler küme tarafından bir gruba verilmekte ve bu iş için belli bir miktar puan gösterilmektedir. O gruptaki kişiler bu puan sayısını aralarında tartışarak bölüşmektedirler. Su pompası ile su çekme gibi işler bu kategoriye girer. 

4. — Küme tarafından, götürü olarak belli bir puan sayısı ile bir aileye parça başına verilen işler. Tohum serpmek, hayvan gütmek gibi tek başına yapılabilen hafif işler bu kategoriye girer. Bu işleri evdeki yardımcılar yapabilir ve kadınlar evde kalabilirler. 

Bunun gibi daha birçok sınıflandırmalar vardır. Halk komünlerini ziyaretimiz sırasında, bölgesel özellikleri göz önünde tutan oldukça değişik sistemler bulunduğunu gördük. Ama şimdi bunları birer birer saymak can sıkıcı olur ve bu incelemeye de fazla bir şey katmış olmaz. 

Her halde ve her zaman, iş puanlarının verilişi bir denetime bağlanmıştır. Yapılan iş belli normlarla karşılaştırılmaktadır. Demekki iş puanlarını çoğaltıp azaltmak mümkündür. Bu “değerlendirme” de bazı kurallara sımsıkı bağlı kalınmaktadır : 

1. — Aynı işi yapan iki kişi, aynı puanı alacaklardır. 
“Eşit iş, eşit ücret” kuralı sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. 

2. — İş normu, yapılacak işin yalnız miktarını değil, kalitesini de tespit etmektedir. Örneğin, Hunan ilinde, Ksiangjiang halk komününe bağlı bir kümede, pirinç ekimi için fideler arasındaki aralık 23 cm. ve bir demetteki fide sayısı 10 olarak tespit edilmiştir. Puanlar verilmeden önce işin iyi yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir. İş tatmin edici değilse verilecek puan sayısı azaltılmakta, yada iş yeniden yaptırılmaktadır. İhmalkâr işçi de kınanmaktadır. 

3. — Puanların verilişi daima demokratik biçimde yapılmalıdır. Bir işe katılanların hepsi görüşlerini belirtebilirler ve belirtmelidirler. Bunu yöneticiler yapmamalıdır. 
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Böylece köylülerin bilinçlenme düzeyi gittikçe yükselecektir. 

Bazı komünlerde puan verilişi, iş bittikten sonra tarlada yapılmaktadır. Birçok kümeler puanları, her gün kart şeklinde dağıtmaktadır. Bazı yerlerde ise her köylünün bir karnesi vardır, aldığı puanlar bu karneye günü gününe yazılmaktadır. Bu şekilde herkes ne kadar puan aldığını tam olarak bilmektedir. Bazı hallerde, birçok günde bitirilebilecek gibi işlerde, ancak bu iş sona erdikten sonra puan verilmektedir. Örneğin pirinç ekiminde 10 işlem vardır. Birkaç yıl öncesine kadar iş, 10 kez denetlenmekte, 10 kez tartışıldıktan sonra 10 kez puan verilmekteydi. Şimdi işin tümü bir gruba verilmekte ve yalnız bir kez denetleme yapılmaktadır. 


3. İki sistem bir arada. 


Uygulamada, üstünlüğüne rağmen, norm sistemi bütün kümelerde kullanılmaktadır. Çok kez temel puan sistemi ile birlikte kullanılmaktadır. 

Gerçekten de o kadar çok değişik ve basit işler vardır ki, bunlar için, ayrı norm ve “emeğe” göre ücret tespit etmek güçtür. Bu durumlarda, o işleri yapacak köylünün hakkı temel puan esas alınarak hesaplanacaktır. Hatta bazan, aynı gün bir köylü bir işten başka bir işe geçmektedir. Her biri için her seferinde puan tespit etmek uzun ve karışık bir iş olur. Bu gibi hallerde dahi köylünün hakkı temel puan sistemine göre hesaplanır. Hep bir arada yapılan bazı işlerde de bazen herkesin yaptığı hakiki işi degerlendirmek kabil olmaz, o zaman da: gene temel puan sistemine başvurulmaktadır. 

İki sistemin bir arada kullanılışının bir başka faydası da vardır : Her köylünün yıllık iş günü sayısı (daha doğrusu iş puanı sayısı) tespit edildiği zaman, temel puan sayısı göz önünde bulundurulacaktır. Örneğin, Ksiangjiang halk komununde, Benksi kòyunde 10 puanlik 1 inci kategoride çalışan bir köylü yılda topluluk içinde 290 - 300 is gününü doldurmalıdır. Böylece 2900 puan kazanacaktır. Eğer bu köylü bu rakama ulaşamazsa, topluluk için yeteneğine göre iş çıkarmadığı anlaşılacaktır. 

İki sistemden hangisine daha çok yer verildiği ise, her komünün, her kümenin “özel” koşullarına, yönetim düzeyine bağlıdır. Renmin Ribao gazetesi 1962 nisanında çıkan bir makalede şöyle yazıyordu : “Koşullar kümeden kümeye değişmektedir. İş alışkanlıkları aynı değildir. Yönetim düzeyi, kültür düzeyi aynı değildir. Hak hesabında, mahalli koşullara uygun olan her türlü değişik yönteme yer vermek gerekir... Geçici olarak şurada veya burada uygurlanan yöntemler iyi olmayabilir. Bunlar zamanla düzeltileceklerdir...” Aynı devrede, Anhuey ilindeki bir bucakta yapılan araştırmaya göre, yönetim düzeyi oldukça yüksek olan kümelerde tarımsal çalışmaların % 601 “emeğe” göre değerlendirildiği halde, öteki kümelerde ancak 96 30 u değerlendirilmekteydi: Son yıllarda yönetim düzeyi hayli yükseldiğine göre bu rakamların şimdi daha da artmış olması mümkündür. Bununla beraber, kendi koşullarına daha uygun olduğu düşüncesiyle temel puan sisteminden büyük ölçüde yararlanan kümeler de vardır. Acele davranmış olan ve kendi güçlerini göz önünde tutmadan norm sistemini kabul eden bazı kümeler de temel puan sistemine dönmüş -bulunmaktadirlar. 


4, Özgün bir üleşme yolu. 


İ İş puanı sistemini, dondurulmuş bir sistem olarak düşünmemek gerekir. Köylüler başka bir sistemi almakta her zaman serbesttirler. Şanksi ilindeki Daçay köyünde böyle olmuştur. Bu köy, çok çetin doğal koşullar altında önemli 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başarılar elde ettiği için bütün Çin'de örnek gösterilmektedir. İşte bu köy oldukça özgün bir üleşme sistemi meydana getirmiştir. 

Yarı - sosyalist kooperatifler zamanında, elde edilen puan sayısı, her günün sonunda tartışılarak kararlaştırılıyordu. Tartışmaların sonu gelmiyordu. Bu yüzden hemen bir norm sistemine geçildi. (Hepsi 300 norm). Uygulamada bir sürü sakınca ortaya çıktı. Normların uygulanması pek çok insanı uğraştırıyordu. Ayrıca, çoğu zaman işin kalitesi savsanarak miktara feda ediliyordu. İdareciler durumu gözden geçirdiler. Sonuç olarak anlaşıldı ki, meselenin çözümü köylülerin egitimine bağlıdır. Kooperatifler zamanından beri kullanılan bütün üleşme sistemi ele alındı. Norm sisteminin beğenilen yönleri alındı, köylülerin begenmediği yönleri atıldı ve oldukça özgün yeni bir sistem meydana getirildi. 

(Zibao gongyi) denilen 4 özellik formülü şu anlama geliyor : Herkes o gun ne kadar iş puanı kazandığını kendi kendine düşünüyor ve ben şü kadar almalıyım diyor, ondan sonra tartışılıyor. Bu şekil, zamana göre bir ücreti gerektirmektedir. Her tarım işi için, belli bir kalite ölçüsü konuyor ve bu işte çalışanın bir günde alacağı puan sayısı tespit ediliyor : Örneğin, teras yapmak için 10 puan, çift sürmek için 9 puan gibi... Her köylü yaptığı işi, belli “ölçü” ye göre ölçüp biçiyor ve kendi kendine bir puan veriyor. 

Bu sistemin uygulanısı çok ilginç olmuştur. Başlangıçta, bazı köylüler, bencil davranmamış olmak için kendilerine gerekenden az puan takdir ettiler. Ama tartışma sırasında puanları artırıldı. Az bilinçli olan bazı köylüler ise kendilerine lâyık olduklarından fazla puan verdiler. Tartisma sırasında onlar da düzeltildi, ama bağırılıp çağırılmadan. 

Bu sırada, parti hücresi, yeni sistemin işleyişini ele aldı, inceledi. Bir numaralı hedefin ne olduğunu tespit etti: 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Üyelerin eğitimi. Kendi çalışmalarını eksik değerlendirmiş olanlar gerçekçi davranmamışlardı. Onlara gerçekçi olmalarını öğretmek, onun için de bir daha böyle durumlarda puan yükseltmemek gerekiyordu. Ondan sonra artık kendisine az puan veren çıkmadı. İkinciler için de puan düşürmekten vazgeçildi. Ve onları eğitmek için “denkleşme” usulüne başvuruldu. Şöyle : kendisine 10 puan veren ve hakikatte hakkı 8 puan olan bir köylü, gerçekten 10 puanlık olan bir başkasıyla birlikte çalıştırıldı. Tabii onunla aynı derecede iş beceremeyen köylü daha iki gün geçmeden kendi puanını kendisi azalttı. Bu şekilde köylülerin kendi puanlarını kendilerinin vermeleri şimdi “nisbeten dogru” oldu. 

Eğitici değerinden başka bu sistemin en büyük faydalarından biri, idarecileri bir sürü idare görevinden kurtarması ve onların tarlada daha çok çalışmalarına imkân bırakmasıdır. 

1963 sonunda bu köyde yapılan bir araştırma, yıl içinde elde edilen puan sayılarının köylüler arasındaki nitelik farklarını pek güzel belirttiğini gösterdi : Çok becerikli köylüler günde ortalama 12 puan, “güçlü” işçiler 10,05 puan, “orta” işçiler 9,5 puan, “zayıf” lar 7 puan, yardımcı çoluk çocuk 4 - 5 puan almışlardır. İkinci derecede işlerle uğraşan komün üyelerinin gelirleri biraz daha yüksek olmuştur : Taş ustaları, aynı kategoriye giren çiftçiye göre 96 20, hayvan yetiştiriciler 96 15, çilingir ve değirmenciler & 11, çobanlar % 10 fazla almışlardır. (Çinlilere göre hayvancılık tamamiyle tarımdan sayılmamaktadır.) 

Bu sistem yaygınlaşır mı? Yaygınlaşır demek çok güç. 
Eğitici değeri, idari zahmetleri azaltması onun lehine noktalardır. Bu sistemin “ortaya çıkışı, halk komünlerinin ne dereceye kadar canlı ve dinamik bir örgüt olduğunu göstermektedir. 
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III. NET GELİR HESABI 


Brüt gelirin paylaşılması, Devlet, topluluk ve birey arasında mesele olmaktadır. Mao Çe Tung, 1957 de şöyle yazıyordu : “Gelirin paylaşılması meselesinde hem Devletin, hem kooperatifin, hem de bireylerin çıkarlarını göz önünde bulundurmak zorundayız. Devletçe alınan vergiler, kooperatifçe yapılan tasarruflar ve köylülerin kişisel gelirleri arasında iyi bir orantı kurmak ve bu konuda ortaya çıkacak çelişmeleri, yok etmek için gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak lâzımdır. Devlet de, kooperatif de para toplamaya mecburdur, ama bu toplanan paralar aşırı derecede olmamalıdır. Normal ürün alınan yıllarda, köylülerin,üretimin artışı sayesinde kişisel gelirlerini yıldan yıla artırmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaliyiz.” Kooperatifler zamanında ilan edilen bu ilkeler bugün de geçerlidir. Hesaplaşma birimi olan topluluklar gelirlerini paylaştırırken : 


— Devlet, topluluk ve birey arasında planlı bir denge saglamak; 

— Mümkün mertebe az alıkoyup çoğunu köylüye dagıtmak; 

— Paylaştırmayı, “herkese işine göre” ilkesine uygun yapmak zorundadırlar. 


Bu üç ilkeye uyulması bakımından, her şeyden önce, eğitim yolu ile köylülere anlatmak gerektir ki, Devletin çıkarı, topluluğun çıkarı ve kendi öz çıkarları birbirine bağlıdır. Fakat Devletçe alınan payın (vergi ve satın almalar), toplulukça alıkonan payın (tasarruf fonları ve demirbaşlar), köylünün bireysel yararı için yıkım olmaması lâzımdır. Bir üretim artışı, iş puanının değerinde bir artma olarak belirmelidir. Kesintiler iyi ürün yıllarında biraz yüksek, kötü ürün yıllarında biraz düşük olmalıdır. Köylülere 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düşen pay, elde edilen puan sayısına göre aralarında bölüşülmelidir. 

1960 tan 1964 e kadar, Hopey, Honan, Jianksi, Jiangsu, 
Sejiang, Anhuey illerinde, Pekin ve Şanghay belediye bölgelerinde yirmiye yakın halk komününde araştırmalar yaptık. Bundan sonra okuyacaklarınız bu araştırmalara dayanmaktadır. Net gelir hesabı sistemi, endüstri bitkileri yetiştiren bölgelerde buradaki gibi değildir. Gayet tabii, bizim bilmediğimiz başka tahıl bölgelerinde, köylü kütlelerince yaratılmış başka sistemler de vardır muhakkak. 

Çin tarımının bugünkü durumunda, üretilen yiyecek maddelerinin 96 80 i doğrudan doğruya tüketilmekte, yalnız % 20 si satışa çıkarılmaktadır. Bugünkü üleşim sistemi bu özelliği göz önünde bulundurmaktadır. Köylülerin gelirinin önemli bir kısmı mal olarak verilmektedir (tahıl, patates vb...). Hesaplaşma birimi olan topluluk, iki türlü hesap tutmaktadır : Yiyecek maddeleri üretiminin üleşimi için bir mal üleşme hesabı, bir de peşin para hesabı. Bu ikincisi, köylünün hakiki gelirini değerlendirmeye ve peşin para gelirini hesaplamaya yaramaktadır. 


1. Mal hesabı (ayni ödeme) 


Bu hesap, biraz yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, yiyecek maddelerinin üleşimini içine almaktadır. Bu üleşimin nasıl olacağı, her yılın başlangıcında, küme üyeleri arasında konuşulup kararlaştırılmakta ve o şekilde plana geçirilmektedir. 


A. Devlete yapılan satışlar. 


Bu plan her şeyden önce, kümenin Devlete satmayı taahhüt ettiği yiyecek maddelerinin miktarını öngörmektedir. Bu kota, komünün çeşitli makamları ile devlet planlama teşkilâtı arasında yapılan görüşmelerle kararlaştırılmaktadır ve bu görüşmelerde son söz, üretimden sorumlu olan kümenindir. Devlete satılacak tahıl miktarı, yüzde olarak değil, bir önceki yıla bakılarak kesin rakamlar halinde tespit edilmektedir. Yaklaşık olarak yiyecek maddelerinin % 20 si kadar tutmaktadır. O yıl ürün, umulmadık derecede bol olsa bile Devlet satılacak miktarı artırmaya kalkışmamaktadır. Ama ürün kötü ise Devlet, bu durumun nedenlerini araştırdıktan sonra (doğal âfet, kötü idare), köylülerin geçimini garantileyecek biçimde kotayı az çok indirmektedir. 

Devlete satılacak yiyecek maddelerinin fiyatı bellidir. Kıtlık yıllarında fiyat artırılmaz. Tahıl fiyatlarındaki bu değişmezlik, kıtlık devresi boyunca tüm ekonominin dengesini sağlayan unsurlardan biridir. Köylüler için de bunun büyük faydası vardır. Köylüler kurtuluştan önceki enflasyon yıllarını unutmamışlardır. O zamanlar fiyatların yüksekliği yüzünden, endüstri mallarını satın almak hemen hemen imkânsız gibi bir şeydi. 


B. Vergi 


Vergi de genellikle mal olarak ödenmektedir. Şöyle bir şekil uygulanıyor : 1958 de “normal bir yıl” ın geliri tahmin edildi ve beş yıllık bir süre için, ortalama olarak gelirin © 15,5 i vergi kabul edildi. Bu itibari ve tahmini gelir, komünlerin gerçek gelirlerinden az olduğundan verginin hakiki nispeti bu rakama hiç bir zaman ulaşmamaktadır. 
Ayrıca üretim ve dolayısiyle üretimin değeri son yıllarda genel bir artış gösterdiği halde vergi değerinde bir artış olmaması, hakiki vergi miktarını daha da azaltmaktadır. 
Ziyaret ettigimiz komünlerde, son yıllarda bu miktar çoğu zaman yiyecek maddeleri üretiminin % 6 - 10 u kadar, yani tüm üretimin çok az bir yüzdesi kadardı. 
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Halk komünlerinde kullanılmak üzere yakın zamanlarda hazırlanmış bir saymanlık kitabında bugünkü vergi miktarı hakkında verilen şu örnek bize de gösterildi : Yılda 64.400 yuan net geliri olan bir küme, “mali siyasete ve yürürlükteki mali mevzuata uygun olarak” 2900 yuan vergi ödemiştir ki, % 4,5 bir vergi demektir. Yakın tarihte yapılan ziyaretler bu rakamı doğrular gibidir. 

Çin hükümetinin tarım alanındaki mali politikası, köylülerin girişim gücünü teşvik amacı gütmektedir. Üretimi artırabilsinler diye çalışmalarının kârını, az veya çok yıllarca onlara bırakmaktadır. Şu noktaya da işaret etmek gerekir : komünler çoğu zaman en kısa zamanda kazanç sağlayacak alanlara yatırım yapmaktadırlar. 


C. Topluluğun payı. 


Devlete yapılacak: satışlar yapıldıktan, vergiler ödendikten sonra “topluluk” un payı ayrılacaktır. Bu pay, tüm üretimin % 6,8 - 10 u kadardır. Bunlar, tohum, hayvanların yemi ve buna benzer işler için ayrılan mallardır. Bazı hallerde kira bedelleri bile malla ödenmektedir. Örneğin su pompası kirası. Kamu hizmeti niteliğinde olan çalışmaları karşılığında köy veya küme yöneticilerine verilen yiyecek maddeleri de bu bölüme girmektedir. 

Ama kamu hizmeti niteliğinde çalışmaların zamanı gayet sıkı ve sınırlı tutulmaktadır. Kütlelerce de denetlenmektedir. Çünkü komünist partisinin ve Çin hükümetinin değişmez prensiplerinden biri, yöneticilerin, özellikle köylü yöneticilerin üretim çalışmalarına katılmasıdır. Yöneten köylülerle yönetilen köylüler arasında bir uçurum meydana gelmemesi ve imtiyazlı bir bürokrat tabaka ortaya çıkmaması için bu noktaya sık sık parmak basılmaktadır. 
Yönetenlerin bedeni çalışmalara katılması kuralı, bütün komün, köy ve küme sorumlularına uygulanmaktadır. Buraları yönetenler, zamanlarının önemli bir kısmını tarlada köylülerin yanında çalışarak geçirmek zorundadırlar. (Siyan'ın Doğusu) nda, bir komünün müdürü, 1963 yılında, 
120 gün tarlada çalışmıştır. Aynı komünde köy kâtibi, ayda ortalama 20 gün tarlada çalışmıştır. 


Ç. Köylülerin payı. 


Bilindiği gibi, halk komünlerinin ilk kuruldukları sırada, mal geliri, yani yiyecek maddeleri, elde edilen iş puanı sayısına göre değil, ailedeki boğaz sayısına göre dağıtılıyordu. 1958 ürünü, insanların o zamana kadar akıllarına getiremedikleri ve göremedikleri kadar bol oldu. Köylüler, açlık çeken kuşakların ezeli rüyasını gerçekleştirebileceklerini sandılar : “Herkese eşit derecede bol yiyecek vermek.” 
Arkadan gelen kötü yıllarda, hele bir de doğal âfetler bastırınca, köylüler bu ilkenin sımsıkı uygulanmasına imkân olmadığını anladılar ve bu ilkeyi daha dar anlamda yorumlamaya karar verdiler : “Herkese işine göre.” Bu şekilde, herkes çalışmasının sonucu ile, kişisel kazancı arasında, kişisel kazancı ile üretimin gelişmesi arasında, kisisel kazancı ile topluluğun yararı arasında sıkı bir bağ kurabilirdi. Bu şekilde, “eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, sıradan eşitlik düşüncesini yenmek, köylülerin birliğini kuvvetlendirmek, tembelleri ve eski sömürgenleri eğitmek” kabil olabilirdi. 

Elbette bu, kalabalık ailelere, öksüzlere, dullara yardım edilmediği anlamına gelmez... Ama, onlara yardım için başvurulan yöntem değiştirilmiş ve yeni bir yönteme başvurulmuştur : Ta kooperatifler zamanından kalma bir sistem, -beş garanti sistemi- ele alınarak genişletildi. Bu sistem desteksiz ihtiyarlara, sakatlara, öksüzlere yiyecek, giyim ve yakacak ihtiyacını sağlıyordu. Öksüzlerin eğitim öğretimi de toplulukça ele alınıyordu. 
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Bu garantilere sağlık bakımı da eklendi ve “sıkıntı” içinde bulunan aileler için bir yardım sistemi kuruldu. Bu sistemin esası, çalışanı olmayan kalabalık ailelere, çalışanı hastalanan ailelere bedava yiyecek maddesi yardımı şeklindedir. Şunu da söylemeli ki, “sıkıntı” içindeki ailelere, ihtiyarlara, öksüzlere... yapılan yardımlar, her türlü tembelliği ve kayırmayı önlemek amacıyla, hesaplaşma birimi olan örgüt içinde yapılan demokratik bir görüşme ve tartışma sonunda yapılmaktadır. 

Daha yakında ziyaret ettiğimiz halk komünlerinde, köylüye mal olarak ödenen pay oranı, toplam yiyecek maddeleri üretiminin (yani pirincin) % 60 1 kadardı. Rasladığımız en düşük oran % 52, en yüksek oran ise % 71 idi. Bu yüksek oran, bir önceki kötü yılda, doğal öfetler yüzünden çok zarar gören bir kümede bir sonraki yıl için tespit edilen orandır. Dolayısiyle bu kümenin çok mütevazi üretim planında Devlete satılacak ürün oranı da çok düşük tutulmuştur. Ürün planda öngörülenden çok fazla olsa bile Devlete satılacak miktar artırılmayacağından köylülere düşecek pay bu yıl, istisnai olarak yüksek olacaktır. 

“Bir küme, temel yiyecek maddesini üleşirken hem özel durumunu, hem de üyelerinin arzusunu göz önünde tutarak her çeşit değişik yöntemden faydalanabilir”. Uygulanan yöntemler içinde ikisinin önemli yer tuttuğu görülmektedir : 


1. Temel yiyecek maddesinin, kazanılan temel puan sayısına göre üleşilmesi. 


Köylüler arasında üleşime başlanmadan ve hepsinden önce 5 garantiden yararlananlara, devrim şehitlerinin ailelerine, asker ailelerine, çalışanı olmayan kalabalık ailelere topluluğun yapacağı yardımlar ayrılır. Ayrıca bazı kümeler, kendisine hayvan ve insan gübresi satmak suretiyle hizmette bulunan kimselere bundan dolayı belli bir miktar temel yiyecek maddesi satın almak hakkı vermektedirler. 
Geri kalan miktar, tüm iş puanı sayısına bölünmekte, böy- 
(ece bir puana ne kadar temel yiyecek maddesi düştüğü bulunmaktadır. 

Hunan ve Jiyangsi illerinde ziyaret ettiğimiz komünlerde, 1963 şubatında bu sistem uygulanmaktaydı. Ziyaret ettiğimiz bu komünlerin çeşitli kümelerinde, 10 iş puanı, yaklaşık olarak 10 libre temel yiyecek maddesi hakkı kazandırıyordu. (Bu madde Güneyde pirinçtir). 

Örnek olarak Jin Jing (Altın Kuyular) halk komününe bağlı Ho Bei Vu küme'sinde temel yiyecek maddesinin nasıl üleşildiğini ele alıyoruz : 


Küme üyelerinin payı 42434 libre yiyecek maddesi idi. 
Ve şöylece üleşilmişti : 


1) “Sıkıntr” içindeki ailelere ayrılan (iki 918 libre aileye yardım : biri kalabalık, biri asker ailesi) 


2) Gübre satışından dolayı verilen prim. 
Köylüler tarafından kümeye satılmış olan gübrenin bedeli 327,55 yuandı. Bu kümede 1 yuanlık gübre satışı, 25 libre temel yiyecek maddesi satın almak hakkı vermektedir. Bu iş için ayrılan 8189 libre 
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Nan” 


Köylülerce kümeye ödünç olarak verilen mallar için ayrılan prim. 

Ödünçlerin toplamı 274,57 yuandı. 1 

yuanlık ödünç 2 libre temel yiyecek 

maddesi alma hakkı vermektedir. Bu 

iş için ayrılan 549 libre 
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4) Yedek besin ihtiyacı için 170 libre 
5) İş puanı karşılığı verilen paylar 32608 libre Bu kümedeki köylüler toplam olarak 


25399 iş puanı elde etmişlerdir. 10 
iş puanının değeri 12,83 libre idi. 


Bu bölgedeki ailelerin çogu 1963 de önemli miktarda yedek yiyecek maddesine sahipti. Hatta bazılarınınki bir yıla yetecek kadardı. Ellerindeki fazlaları Devlete satmaları için neden zorlanmıyorlardı? Bize kalırsa bunun nedeni şudur : Çin'de dolu bir anbar, çok eski zamanlardan beri, bir zenginlik belirtisi, bir güvenlik kaynağı sayılmaktadır. Bu durum köylüler için halk komünlerinin başarısının somut bir kanıtıdır. Köylüleri ellerindeki fazlaları satmaya zorlamak, bu güvenlik duygusunu ve işe sarılma hevesini azaltacaktır. Zaten Çin köylüsünün tutumluluk anlayışı bilinince, tahılın ziyan edilmiyeceğinden emin olunabilir. 

Bununla beraber şu son yıllarda, bir köylü, üretiminin veya ürün fazlasının bir kısmını Devlete her satışında, henüz vesikayla satılan pamuklu, gaz, kimyevi gübre gibi bir kısım endüstri mallarından, sattığının bedeli kadar satın alma hakkı elde etmektedir. Bu satın alma hakları, her ailenin hak ettiği iş puanı sayısını gösteren ve kümelerce dağıtılan pusulalara işaret edilmektedir. Yani köylüler ürün fazlasını satmaya zorlanmamakta, ama buna teşvik edilmektedirler. Ayrıca şuna da işaret etmeden geçemeyecegiz : diyangsi ve Hunan illerinde ziyaret ettigimiz köylü ailelerinde giyim durumunun, hele hele yatak durumunun mükemmelliği bizi şaşırtmıştır. Demek ki bu sistem islemektedir. 
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2. Nüfus başına “belli miktar” ve hak edilen iş puanı sayısına göre üleşimi bir arada yürüten bir sisteme göre temel yiyecek maddesi üleşimi. 


Bu sistemi uygulayan komünlerde, köylülere verilecek temel yiyecek maddesi iki kısma ayrılmaktadır : Bir kısmı nüfus başına eşit olarak üleşilmekte ve böylece herkese sabit bir pay ayrılmaktadır. Geri kalanı ise, herkesin hak ettiği iş puanı sayısına göre üleşilmektedir. Bu durumda dahi, ihtiyacı olan ailelere ilâve yapılmaktadır. 

İşte bu sistemin nasıl işlediğini gösteren bir örnek : 

— Köylüler arasında paylaşılan temel 

yiyecek maddesi miktarı 82893 libre: 
— Kümenin yaptığı üleşim planına göre bu rakamın % 601, tayin (rasyon) olarak ayrılacak ve nüfus başına verilecektir. Geri kalan % 40 1 ise iş puanı sayısına göre dağıtılacaktır. 
Bu kümedeki nüfus sayısı 177, toplam iş puanı sayısı ise 76200 dür. (bir yıllık). 
— Rasyon olarak ayrılan temel yiyecek maddesi : 82893 x % 60 = 49735 libre 

— İş puanı sayısına göre dağıtılan yiyecek maddesi : 82893 x % 40 = 33157 libre 

— Nüfus başına rasyon miktarı : 
49735 x 177 — 281 libre 

— İş günü hesabiyle verilen yiyecek maddesi (1 gün — 10 puan) 
33157 x 7620 — 4,35 libre ( 1 gündelik için) 

Bu sistem özelllikle kalabalık nüfuslu aileler için avantajlıdır. Anladığımıza göre bu sistem Pekin'in kenar mahallelerinde ve Kanton dolaylarında kullanılmaktadır. 
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2. Gelirin para değeri 


Gelirlerin para olarak değerlendirilmesinin iki amacı vardır : Birincisi köylülerin geliri ne kadardır onu anlamak ve işçilerin ücretleriyle kıyaslayabilmek, ikincisi köylüler için de bir para geliri sağlamaktır. 

Toplam üretimin değerini elde etmek için, temel yiyecek maddelerinin toplam miktarı, piyasa fiyatı (yani Devletçe satın alma fiyatı) ile değerlendirilmekte, buna diğer tarım alanlarının (hayvancılık, ormancılık, balıkçılık vb...) 
gelirleri eklenmektedir. Böylece toplam gelir elde edilmektedir. Aşağıda yazılı giderler düşüldükten sonra net gelir miktarı bulunmaktadır : 

a — Vergiler. Daha doğrusu, vergiler de çoğu zaman mal olarak ödendiğinden bunun para karşılığı. 

b — Üretim giderleri. Bu giderler, toplam üretim degerinin 96 20 - 25 i kadardır. Ama bazan bu miktar aşılmaktadır. Ziyaret ettigimiz bir kümede, köylüler külliyetli miktarda kimyasal gübre satınalmayı kararlaştırdıkları için bu giderler % 40 a varmaktaydı. Fakat bu istisnai bir durumdur. 
| c — Demirbaşlar ve biriktirme fonları. Biriktirme oranı komünden komüne, hatta bir komünün içinde kümeden kümeye geniş ölçüde değişmektedir. 1962 - 63 dönemi için 
tespit ettiğimiz oran & 2 - 7 kadardı. Fakat bu oran 1964 
de oldukça yükselmiştir. Bunun sebebi, biriktirme oranının üretim düzeyi ile sıkı bağlılığıdır. Ürün, doğal âfetlerden zarar görmüşse, biriktirme oranı çok düşük olacaktır. Kötü yıllarda komünlerin çoğunda durum böyle olmuştur. Buna karşılık, ürün iyi oldugu zaman biriktirme oranı da yüksek olmuştur. Böylece bir yıl az, bir yıl çok biriktirilmektedir. 

Prensip olarak, demirbaş ve biriktirme fonlarının bir kısmı yukarı kademelere, yani köy ve komünlere aktarılmaktadır. Ama bu katı bir kural değildir. Fakir bir küme, komünün biriktirme fonuna hiç bir katkıda bulunmaz. Başkaca, komünler, asıl gelirlerini öz çalışmalarından, öz kaynaklarından elde ederler (hayvancılık, balıkçılık gibi). Ancak olağanüstü yatırımlar için (örneğin büyük güçte elektrik pompaları satın alınması gibi) kümelere başvururlar. 

Kurumları düzeltme ve sağlamlaştırma yılları olan şu son yıllarda, özellikle potansiyel güçlerin, işlenmemiş kaynakların değerlendirilmesine çok önem verilmiş, küçük su harkları, kanallar yapımına, tarlaların düzlenmesine yönelinmiştir. Bütün bu çalışmalar “Büyük Hamle” için gerekli büyük işlerin kotarılmasına yararlı olacaktır. Bunların çoğu, çabucak verim sağlayan ve fazla masrafı gerektirmeyen yatırımlardır. 

Çoğu zaman kümelerin büyük işlere girişmesi, ölü mevsimde yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Ölü mevsimde yapılan bu iş katkısının bedeli, biriktirme fonlarından ödenmekte, bu katkılar gündelik hesabına yazılmaktadır. Her kümeden istenen iş payı, yapılan eserden elde edeceği fayda ile orantılı olmaktadır. Bu temel yapı işlerine harcanan gündelik sayısı, “her üyenin yıl içinde elde edecegi iş günü sayısının % 3 ünü geçmemelidir”. Bu yüzde aşılırsa, o takdirde bu çalışmaların bedeli biriktirme fonlarından ödenir. (O zaman bu tıpkı bir ücret gibidir). İş puanlarının değeri fazla düşmesin diye bu tedbire başvurulmaktadır. 

Ayrıca endüstri alanında yapılan tutum değişikliğinin bir sonucu olarak kümelerin ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına daha elverişli küçük âletlerin yapımına başlanmış bulunmaktadır. Böylece elektrik pompası yapan fabrikalar, şimdi 10 - 20 beygir gücünde modeller yapmakta ve 3500 - 
4000 yuana satın alınabilen bu makinalarla yaklaşık olarak 
260 dönüm araziyi sulamak mümkün olmaktadır. Büyük 
sulama kanallarından yoksun bulunan, her çeşit su kaynağından (özellikle kuyudan) faydalanmak zorunda olan kümeler için bu küçük makinalar çok değerlidir. 

Demirbaslara ayrılan para, tüm gelirin % 2 si kadardır. Bunun bir kısmı üst kademelere aktarılmaktadır. 

Köylülerin net geliri, tüm gelirin % 60 1 kadardır. Bu miktar iş puanı sayısına bölünürse bir iş puanının değeri bulunur. Her ailenin para gelirini hesaplayabilmek için, kendisine ödenen temel besin ve mal olarak ödenen diğer maddeleri düşmek gerekir. 

Örnek olarak, Tepeler bölgesinde, Hunan eyaletinde Altın Kuyular halk komününden bir aileyi ele alalım. Aile 
4 kişiliktir, biri tam çalışacak durumdadır. Ailenin öteki 
üyeleri, ancak fırsat düştüğünde bazı günler çalışmaktadırlar. 1962 de, bu aile yıllık olarak 3210 iş puanı kazanmıştır. Bir iş günü (10 puan) 1,55 yuan ve 12,8 libre pirinç kazandırmaktadır. Ailenin geliri şöyle olacaktır : 

1,55 x 321 — 497,55 yuan 

Buna, ailenin kümeye sattığı hayvan ve insan gübresinin bedeli olan 23 yuanı da eklemek gerekir. 

Bu aile, iş puanlarının karşılığı olarak 4110 libre pirinç almıştır. Buna, gübre satışından dolayı 575 librelik ve kümeye ödünç verdikleri 40 yuandan dolayı 80 librelik primleride katmak gerekir. O zaman toplam olarak 4765 libre pirinç (çeltik) eder. 

— Bu pirincin bedeli : 
0835 x 4765 = 397,87 yuan eder. 

Demekki ailenin eline geçecek para miktarı şu olacaktir : 

497,55 + 23 — 520,55 yuan 
520,55 — 397,87 — 122,68 yuan. 


Mal geliri ile para geliri arasındaki oran komünden komüne, kümeden kümeye değişmekte ve geniş çapta doğal koşullara bağlı kalmaktadır. Örnek olarak Jiyangsi eyaletinde, Ksiyao Kiyao komününde, Kin Kuang köyünü ele alalım. (Sondaki cetvel). Burada, ortalama olarak gelirin % 40,57 si mal olarak sağlanmıştır. En zengin kümede bu miktar & 31,4 olup, bu yıl büyük bir sel felâketine uğrayan bir kümede ise % 16,2 dir. Fakat hayret edilecek nokta şu ki, hemen hemen bütün kümelerde nüfus başına düşen mal geliri aynıdır. Bütün köyde ortalama olarak nüfus başına 35,57 yuan düşmektedir. En iyi durumdaki bir kümede bu miktar 37,90 yuan, sel felâketine uğrayan kümede ise 32,12 yuandır. Bu da gösteriyor ki, bu kadar çetin bir yılda bile, bu küme kendi üyelerine, aşagı yukarı öteki kümeler ayarında temel yiyecek maddeleri sağlayabilmiştir. 1949 öncesine göre çok önemli bir başarıdır bu. 

Para gelirine gelince, kümeler arasında bu bakımdan büyük farklar vardır. (Son cetvele bakınız). Bu farkları azaltmak, köy ve komün yöneticilerinin sürekli kaygularından biridir. Önce bunun nedenlerini araştırmaktadırlar (dogal koşullar mı, doğal âfetler mi, yoksa kötü yönetim mi?). Sonra her çeşit araçla fakir kümenin yardımına koşmaktadırlar. Gelirlerinin önemli bir kısmını, alât edevat, çeki hayvanı, gübre alabilsin diye bu kümelere vermektedirler. Kaldı ki, kümeler arasındaki, eşit değere dayanan değiş tokuş ve işbirliği, kıymetli bir yardım kaynağıdır. 

Komünler ve köyler, bu “geri kalmış” kümelerin yönetimine ve üyelerinin eğitimine özel bir dikkat göstermektedirler. Bu alanda büyük başarılar sağlanmıştır. Kuangtong eyaletinde, halk komünlerinin kuruldukları sırada, kümelerin dörtte birinden çoğu fakir durumda idiler. Bugün bu gibi kümeler ancak altıda bir kadar olup son yıllarda % 30 - 40 bir azalma sağlanmıştır (*) Kümeler arasındaki gelir farkları silinir ve köylülerin bilinçlenmesi elverirse, kazanç üleşimi köy düzeyinde yapılacak ve daha ilerde komün düzeyinde yapılacaktır. 


(5) Bak. I. Bölüm, Tao Çu, sayfa : 5. 
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Köylülerle işçilerin gelirleri arasında, daha geniş anlamda köy ve şehirdeki yaşama düzeyi arasında aykırılıkların yavaş yavaş azaltılması ve tüm ortadan kaldırılması sık sık sözü edilen hedeflerden biridir. Bütün sıkıntılı yıllarda, endüstri mallarının muntazaman köylere ulaşmasına dikkat edilmektedir. İlköğretimin genelleştirilmesi, orta dereceli okulların artırılması, hastanelerin, sinema salonlarının çoğaltılması, bir sürü fabrika temelinin atılması hep aynı amaçla yapılmaktadır. 1963 kışında, Jiangsi ve Hunan eyaletindeki köyler arasında 1500 kilometre kadar dolaşmak fırsatını bulduk. Tam da Yeni Yıl şenlikleri sırasındaydı. Bu sırada insanlar kendi ailelerini ve dostlarını ziyaret ederler. Yollarda bir sürü insan vardı. Bayramlıklarını giyinmiş bulunan köylülerin giysilerinin kalitesi, yeni giysilerin çokluğu bizi hayrette bıraktı. Şehirlerde gördüklerimizle bunlar ârasında büyük bir ayrılık göremedik. 


3. Ek aile gelirleri 


Çin tarımının, sıkıntılı yılları geçer geçmez hızlı bir gelişme göstermesi, köylülere verilmiş olan küçük toprak parçalarında yapılan bireysel tarım yüzündendir; demek ki küçük mülkiyet esasına dönülmektedir diyenler vardır. 

Bu çeşit yorumlar hakkında ne düşünmek gerekir? 
Doğrusu, halk komünlerinin başlangıcında, ortalığı saran toplu heyecan havası içinde, her yerde değil ama birçok yerde bireysel toprak parçaları da topluluğa iade edilmişti. Ama bu durum düzeltildi. Ailelere ayrılmış bulunan özel topraklar, ekilen toprakların en çok & 51 kadardır. 

Ailenin özel toprağından elde ettiği ürünü değerlendirmek çok güçtür. Bunlar sebze, hayvan yemi, tütün, yada ailenin arzu ettiği her hangi bir ürün gibi şeylerdir. Bu ürünlerin büyük bir kısmı ailece kullanılmaktadır. Yalnız 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artık ürünler pazarlarda satılmakta veya ofislere verilmektedir. Bu özel toprak gelirlerine ailece yetiştirilen hayvanların gelirini de eklemek gerekir. Bunlar genel olarak bir veya iki domuz, birkaç kümes hayvanı ve yumurtadan ibarettir. (Damızlık domuz yavruları çoğu zaman komünlerden sağlanmaktadır). 

Bazı bölgelerde ise gerçek bir ev ve el sanatı vardır: İşlemeler, sepet yapımı ve her çeşit örgü işleri gibi... Bütün bu işler, kışın ölü mevsimde yapılmakta olduğu gibi ev hanımlarınca her mevsimde de yapılabilmektedir. Birçok komünlerde, bu türlü sanat çalışmalarını da topluluk bünyesine sokmak eğilimi görülmektedir. Pekin yakınlarında ziyaret ettigimiz bir komünde durum böyle idi : Köyün biri evlerde yapılan rafya yapımını bir düzene bağlamıştı. Gerekli makinayı köy sağlıyordu, yapılan işe karşılik da metresine göre belli bir miktar iş puanı veriyordu. 
Öyle sanıyoruz ki, gelişme bu yönde olacaktır. 

Bireysel kazançların gerçek tutarını ortaya koymak çok güçtür. Bu kazançlar vergiye bağlı değildir. Küçük aile işleri ise gerçek bir muhasebe konusu olmaz. Toplayabildiğimiz rakamlara göre, bireysel kazançlar kümelerden yalnız birinde topluluktan elde edilen gelirin en çok % 30 unu bulmakta idi; ötekilerin çoğunda ise bu oran % 10 - 20 arasındaydı. Çok yüksek bir oran, bir iyilik belirtisi sayılamaz : Bireysel çalışmalar ile toplu çalışmalar arasındaki dengesizliğin belirtisi sayılabilir. 


IV. HALK KOMÜNLERİNİN BUGÜNKÜ DURUMU 


Bir sistemin değerini ancak gerçekler belirtebilir. Köylülerin yaşama düzeyi 1957 den beri yükselmiş midir? Şehirlilerin beslenmesi memnunluk verici midir? Bu iki sorunun cevabı hiç şüphesiz olumludur. 

Örnek olarak Pekin'in elli kilometre kadar doğusunda 
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bulunan Bey Si Çuang halk komününü ele alalım. 1957 
de buranın toplam geliri 1293024 yuan idi. 1962 de 
2 490 118 yuan oldu (95 93 bir artış). Aşağıdaki tablo, bu 
komündeki köylülerin yaşama düzeyinde meydana gelen yükselişi apaçık göstermektedir. 


1949 1957 1962 


Bisiklet 14 194 790 
Yumuşak yünlü ile astarlanmis 

giysi 515 3395 8566 
Kurk 304 604 2582 
Battaniye 10000 12356 22095 

kadar 

Çalar saat 323 483 1541 
Kol saati 0 11 69 


Pekâlâ görülüyor ki, 1949 la 1957 arasında göze çarpar bir düzelme vardır, ama bu düzelme 1957 ile 1962 arasında daha göze çarpıcıdır. Hatta bu yılların kıtlık yılları olduğu göz önünde bulundurulacak olursa ilerlemenin göz kamaştırıcı olduğu bile söylenebilir. 

Gayet tabii bu ilerleme Çin'in bütün bölgelerinde aynı derecede olmamıştır. Ama biz, 1963 yılı şubatında Hunan ve Jiyangsi eyaletlerinde yaptığımız gezi sırasında ziyaret ettiğimiz, büyük şehirlerden uzak halk komünlerinde de aynı derece ilerlemeyi gözlerimizle gördük. Bu durum, Çin ekonomisinin temel doğrultusunun bir sonucudur. Bu temel doğrultu şu sözlerle özetlenebilir : “Ekonominin temeli ta- 
'rımdır, endüstri ise ekonomide yön verici etkendir”. 

Bu tutum Sovyetler Birliğinde uygulanmış olan yöntemden farklıdır ve Sosyalizmin kuruluşuna Çin'in özgün -ve etkili- bir katkısıdır. Endüstrinin gelişmesi, tarımsal ürünlerin artışına ve artık ürünlerin varlığına büyük ölçüde bağlıdır. Demekki köylülerin çalışma ve kazancını artırma zihniyetini elden geldiğince teşvik etmek ve kazançlarını harcama imkânlarını onlara sağlamak gerekmektedir. Bu durum hafif endüstrinin gelişmesini sağlamakta, ondan da bir tasarruf payı ayrılması imkânını vermektedir. Tüketim mallarının çokluğunu görüp anlamak için köylerdeki mağazaları dolaşmak ve bu mağazalarda Sizi gezdiren köylülerin yüzündeki sevinci görmek yeter. 

Çin tarım politikasının başarısını gösteren bir başka ölçü de, büyük şehirlerin pazarlarında görülen ürün bollugudur. Yiyecek maddelerinin fiyatları sürekli olarak ucuzlamakta, et, yumurta, balık, süt gibi eskiden vesikayla satılan mallar artık serbestçe satılmaktadır. Hele sebze bolluğuna hiç bir diyecek yoktur. Temel yiyecek maddeleri olan pirinç, buğday ve mısır unu... gibi şeyler, çok sıkı olmamakla beraber gene de vesikayla satılmaktadır. Ama bisküit, pasta ve börek gibi şeyler bakkallarda, sokak köşelerinde serbestçe satılmaktadır. Büyük şehirlerin çoğunda, lokantalarda artık ekmek vesikası istenmemektedir. 

Öte yandan, beslenmede bir değişiklik ve çeşitlilik başladığı için unlu maddelerin tüketimi azalmakta ve birçok aileler ekmek vesikalarının tamamını kullanamamaktadırlar. 1963 - 64 kışı boyunca, Pekin'in keskin soğuğunda bile yeşil sebze ve meyva, hatta turfandalıklar tezgâhlardan eksik olmadı. 1963 yazında sebze ve meyva bolluğu olağanüstü idi. Fiyatları o kadar ucuzdu ki kayısı ve domates üç kilodan az miktarda satilmiyordu (”). 

Biz, kıtlık yıllarında Çin'de yaşadık, ülkeyi gezerken ırmakların kuruduğunu, yağış mevsiminde Sarı Irmağın bir ince su akıntısı haline geldiğini, ucsuz bucaksız tarlalar- 


(5) Bazı sebzelerin bu kadar ucuz oluşu köylülerin eline az para geçtiğini göstermez. Çünkü ürünlerin satış fiyatı Devlet tarafından garanti edilmekte ve çeşitli sebzelerin fiyatları arasında mevsimlere göre bir eşitlik ve denge gözetilmektedir. Öyle ki, her zaman çok ucuz birkaç sebze bulunmaktadır o İlkbaharda enginar, yazın domates, patlıcan, yeşil fasulye, güzün ve kışın lahana. 
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da mısırın 50 cm. yi aşmadığını gözlerimizle gördük. Ama bu kadar hızlı, bu derece göz kamaştırıcı bir ilerlemeyi asla aklımızdan geçirmedik. 1960 temmuzunda Sovyet uzmanları geri çekildiği için hiç bir dış yardım da olmadığına göre ilerleme büyüktür. Bu ilerleme, bir bakıma halk komünlerinin eseridir. Halk komünleri ve onların örgütlenme gücü, Çin'i açlık tehlikesinden kurtarmıştır. Eskiden açlık yüzünden satılan çocukları, yollarda bir lokma yiyecek için dilenen aileleri bir yana bıraksak bile milyonlarca insan ölürdü. Bunun gibi, Çinlilerin deyimi ile “sessiz büyük hamle” nin temeli de halk komünleridir. 

Bu başarıların nedenleri araştırılacak olursa ilk akla gelenler şunlardır : 

1. — Halk komünleri, kooperatifler sisteminde var olan bir dizi çelişmeleri çözümlemiştir. Büyük ölçüde eserleri gerçekleştirmek için kooperatifler kolayca işbirliği yapamıyorlardı. Kooperatiflerin içinde hesaplaşma birimleri ile üretim birimleri aynı değildi. Ekonomik birim ile yönetim birimleri de farklı idi. (Komün bütün iktidarları birleştirmektedir). 

2. — Komünlerde hâkim olan gerçek demokrasi, mahalli olarak ortaya çıkan güçlükleri etkili bir şekilde ve hızla çözmek imkânını sağlamaktadır. 

3. — Küme, köy ve komün idarecileriyle köylüler arasında gayet sıkı bağlar vardır. Beraber yaşar, beraber çalışırlar. Köyleri uzaktan yöneten bir “bürokrat” tabakanın meydana gelmemesi için elden gelen gayret gösterilmektedir. Yöneticilerin tarlalarda çalışmalara katılmaları mecburidir. 

4. — Egitime üstün bir değer verilmektedir. Durmadan tekrarlanan şudur : Temel etken insan dir, insanın iyi olmasıdır..Ne kadar iyi olursa olsun hiç bir üleşme sistemi, eğitimin yerini tutamaz. Bize kalırsa, halk komünlerinin başarısının sırrı, insana verilen bu değerdir. 
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P.K. 889 — İSTANBUL 


TABLO:1 1962 YILI MAL ÜLEŞME HESABI 


LİANHUA KÖYÜ — Altın Kuyular Halk Komünü — HUNAN EYALETİ 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* Her bir küme ile köy arasında yapılan ve aşağıdaki beş koşulu belirten sözleşmelere verilen ad. 


1) Ulaşılması gereken üretim hacmi 

2) Satışa çıkarılması gereken tahıl hacmi 

3) Üst makamlara sağlanacak tahıl hacmi 

4) Kümeler arasında değiş - tokuş edilecek tahıl hacmi 
5) Biriktirme (tasarruf) için ayrılan pay miktarı 


TABLO: 2 1962 YILI PARA HESABI 


LIANHUA KÖYÜ — Altın Kuyular Halk Komiinii — HUNAN EYALETİ 


Gelirler Gelirlerin dağılımı (üleşimi) 
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Toplam| 91 341 (28373,92 | 5.841,76 | 280,72 | 34.496,40 | 10116 | 300451 | 87 | 852 | 24 | 8.882,07 | 257 (14709 | 0,4 | 690— | 2 20.820.73 | 604| 18.178 | 114 | 61,06 


TABLO: 3 6 No. lı KÜME'NİN PARA HESABI 
LİANHUA KÖYÜ — Altın Kuyular Halk Komünü — HUNAN EYALETİ 


Mal geliri (temel yiyecek maddeleri) Kümeye olan borç Fara geliri 20007 02 0 o E Nakit 
H 
| | İş puanı ' Gubre : Kümeye verilen i S ! 
l j karşılığı karşılığı ödünç karşılığı ki i Sò ni 
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9 8 f3975 | 3895 İ 2139 | 9278 [5832 İ 1166 | 44394 | 554 | 45713 { 47852 | 37066 1 512 | 375,78 | 10274 
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Ötekikümeler(**)| 2.220 | 2176 | 44,83 | 896,6 3160 | 63,2 | 3.1358 — | 255,30 1 806,13 26185 | — 261,85 38,28 Toplam | 54 (36.691 (35955 İ228,68 |4573,6 “42088 | 8418 | 41.370,4 |7661 | 421946 | 444814 | 335996 | 8332 | 3.443,28 | 1004386 


(*) 14 aile ve 54 nüfustan ibaret bu kümede 14 çalışan kişi var. Bunların da 2 si “cılız”. 
Her ailenin elde ettiği iş puanı sayısının iki kaynağı var. En başta, çalışan kişinin kazandığı iş puanları gelir. Tam anlamıyla çalışan kişi durumunda olmayan, ailenin öteki bireylerinin zaman zaman yaptıkları çalışma sonucu elde edilen puanlar buna 


bireylerinin elde ettikleri puan sayısı 1075 tir. 13 no. lı aile tek kişidir. Bir yılda topu topu 45 gün çalışabilmiştir. Anlaşılan, bir “özürü” olduğu için üretime tam gücüyle katılamamıştır. Ama bu kadar az çalışma gününe rağmen 446 libre yiyecek 


alabilmiş olması dikkate değer. 


eklenir. Örneğin 9 no. lı ailede baba 2900 iş puanı elde ediyor, oysaki ailenin öteki (6) Diğer kümelerden ödünç alınan elemeği karşılığı olarak, 


TABLO : 4 


1962 YILI PARA HESABI 
KİN GUANK KÖYÜ — Ksiao Kiao Halk Komünü — JİYANGSİ EYALETİ 


Yılın tüm geliri l giderler 
| 
m i m i — z 
5 | È | ! | ki g | x E y | E | 1 | i | SE P | | | | 
8 , w m E SE? 1 3S D EE 
si 4 | 8 AJR JRA io RI ına... 
5 d E vè GE : D mə zi 5 m 
S £ CR | Eg Ma 16338 8 E R | & | SES > kö 
—— .€.... —.. .—“€“— ——......——.....,.........,)———..-—— 

864 1122.399,91 | + 142 | 93.254,9 | 18,922,7 10.222,31 {37.193,85 30,38 |22.890,91 18,7 | 6.703,34 | 5,48 | 2.428,58 1,98 | 4.402,66 3,59 | 768,36 

| 96 | 11.134,41 |+ 67 | 82986 | 2.306,34 529,47 | 3.608 1 32,4 2.107,69 | 18,93 961,25 | 8,63 | — — 495,82 1 4,45 İ 43,24 | 0,39 
134 | 17. 17.059, 68 + 9,1 | 12.589,27 | 2.092,64 2.377,77 | 5.350,89 131,37 3.514,46 | 20,61 574,14 i 367 | 361,02 i 2111 798,661 4,68 102,66 KX 60 
117 | 7.817,05 | — 46 | 464908 | 2.673,31 | 49466 | 2.494,95 | 31,90 | 1.396,39 | 1785 | 81412 | 1041 | — | — | 19959 |255| 8485 İ 109 
178 | 30.677,55 | * 157 1 22.572,72 | 2.281,87 | 5.822,96 | 9452.95 | 30.82 | 4.217,53 | 13,75 | 201132 | 656 | 2.067,56 |674| 97532 | 3/18. 181,22 | 0,59: 
175 | 26.330,16 + 119 21.569,15 | 4.153,52 597,45 7.604,12 | 28,87 6.203,76 23,56 333,85 l'a, 26 | — | E ,50 ` “3,48 | 149.01 0,57. 
164 | 29.381,06 aa 18, 3 | 23. 576, 04 5.405,02 400 8. 682, 94 | | 29; 29, 55 5.451,08 18,55 — azda .015, 82 | 346] 207,28 | 0,71 


1 
' Tasarruflar ve komüne verilen ödünçler | Köylülerin gelirleri 


| 
ca | | | | | s | z| | £s | £ g 
* 2 ni [a $ Je e = H a Ki + 
3 TE z | gou 3 e ` be | TE | 25 | JE | DEE 
: 3 3i £ E s E o eş | 8 səm S j ab gə | 8553 
s 3 si B a S e di SÉ SE sa $3 05431 id < SC äi EN | E | | A Lal A mo S ZS dz ERS Toplam | 216 | 864 , 944613 | 5.852,31 | 4/78 | 359382 | 2,94 75.759,93 61,90 | 45.024.57 59,43 | 3073536 | 87,68 35,57 
i j 2 96 . 77941 | 44578 | 4, 334,03 | 3, 6.747, 60,60 | 315837 | 468 | 358863 | ou: 70,29 3738 
$2 | 45 134 136477 | 85298 | 5, 511,79 | 8, 10.344,02 | — 60,63 5.628,64 "St a .— 4715387) 6 77,19 _ 35.19 
3 | 26 117 : 39085 | 23451 | 3, 156,34 | 2, 4.931,25 | o 63,10 137329 | , 3.757,96 42,15 3 [ 3212 
4 | | 178 i 245421 | 153388 | s, | 92033 | 3, 1 18.77039 | 6118 | 1245456 e 56 | 627583 | 8344 | 10545 | 7019 | 3526 ` 
5 | 43 | 115 210641 | 131651 | 5, Oi 78990 3, o | 1661963 | 6312 | 9.985,78 | 2 : L | 663385 1 94.96 | 5706 | 3780 
6 38 | 164 : 235048 1469005 | 5, İ 88143 | 3, 18.347,64 62,45 | 12583,93 3,93 | , 576371 | 314 11187 35,14 
LI ` 


Bu eser, Çin sosyalizminin bilinmeyen bir yönünü, sosyalizmin. köylük bölgelerdeki uygulanışını tanıtmak amacını gütmektedir. Kitap iki bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm, halk komünlerinin kurucu ve uygulayıcılarından biri olan Tao Çu"nun eseridir. Tao Çu, Kuangtong eyaletindeki beş yıllık uygulamanın sonuçlarını, halk komünlerinin kuruluş nedenlerini ve uygulamada karşılaşılan güçlükleri anlatmaktadır. 


Kitabın ikinci bölümü ise iki Fransız ekonomistinin Çin'de sosyalizmin kuruluşuna ilişkin bir araştırmasından alınmıştır. Bu yazarlar, halk komünlerini yabancı bir ülkenin insanları olarak tarafsız bir gözle, bilimsel açıdan ele almakta, incelemekte ve eleştirmektedirler. 


o On yıldan beri gazete sütunlarında sık sık sözü geçen halk komünlerinin ne olduğu, nasıl işlediği ve nasıl bir düzen getirdiği hakkındaki bilgiler yurdumuzda çok eksik, çok bulanıktır. Türk kamu oyunu bu bakımdan aydınlatmak amacını güden bu kitap okuyucuya objektif bir fikir verecek, Çin sosyalizminin pek az bilinen bir yönünü az çok aydınlatacaktır. 


Kapak: Erol Könik 
BOZAK Matbaası - 22 57 26 
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